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Ünlü modacı CENGİZ ABAZOĞLU, adl için hazırladığı 2018 İlkbahar-Yaz “Color Fest' Koleksiyonu için dünya güzeli AZRA AKIN ile kamera karşısına geçti! 

İstanbul'un seçkin mekanları arasında yerini almaya hazırlanan LOUJE İSTANBUL, misafirlerini renkli bir davetle ağırladı. 

YİĞİT SEZGİN, dünya turizm trendlerinde şehir turizminin ön 

plana çıktığını, kişiye özel, deneyime yönelik alternatif destinasyonların önem kazandığını söylüyor. 


Galeri KHAS, Daron Mouradian'ın AÇIKÇA GİZLİ OYUN isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 

30 yıldan uzun bir süredir insan 
ticaretinin son bulması için çalışan Porto Rikolu yıldız RIGKY MARTIN zor anlara her zaman hazır olduğunu söylüyor ve bakın neler anlatıyor. 


Pop-up konseptiyle tasarlanan FLAMİNGO ©BLUELOUNGE iki ay süreyle her gece 80'lerin global ve yerel renklerini İstanbul'a taşıyacak. 


Dubai'den İstanbul'a özel uçakla dönüş yapan MİNA BAŞARAN ve yakın arkadaşları, talihsiz kaza sonucu hayata veda etti. 11 GENÇ 

KADIN, aileleri ve sevenleri tarafından son yolculuklarına uğurlandı. 
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905 PEŞİNAT İLE 


Limitli sayıda villa için sadece 965 peşinat ödeyerek 


Ormanadalı olma fırsatını kaçırmayın. 


DESEV bilgi satış ofisinde: 


ORMANADA 


ZV Ek EB İY AKSE 


INSIDE STORY 


* 
— 


İLK KEZ 
RESMİ BİR 
ETKİNLİKTE 


19 Mayıs'ta Prens Harry ile evlenecek 


eghan Markle, artık resmi olarak İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi. 19 
Mayıs'ta gerçekleşecek düğün- den önce her yıl 12 Mart'ta İngiliz Milletler Topluluğu Günü kutlamalarına katılan Markle, hem stili hem de zarif tavrı ile herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. 

Westminster'da bulunan Aziz 
Peter Kilisesi'nde düzenlenen resepsiyonda İngiltere Başbakanı Theresa May de vardı. Bu resepsiyon Prens Harry ve Meghan 


olan Meghan Markle, bir İngiliz Kraliyet Ailesi geleneğini daha yerine getirerek duruşunu sağlamlaştırıyor. 


Markle'ın ilk resmi resepsiyonuydu. 

Kraliçe IH. Elizabeth, Prens William ve Cambridge Düşesi Catherine'in yanı sıra Prens Gharles ve Düşes Camilla'nın da aralarında bulunduğu etkinlikte, Meghan hem oldukça heyecanlı hem de güler yüzlüydü. Prens ile birlikte kiliseye girerken görüntülenen Meghan, daha sonra kilise çıkışında Prens Harry ile birlikte Westminster Abbey'den çıkarken kendisini karşılayan küçük çocuklarla ko- 


Kraliçe Il. Elizabeth'in 
Meghan'a karşı 

yaklaşımının oldukça 

içten ve samimi / olduğu biliniyor. 


nuştu. Meghan, oldukça duygusal tavırlarla tüm çocuklarla sarıldı ve çiçeği kabul etti. 

Küçük bir hayranın Prens 
Harry ile yapılacak düğünü hakkındaki soruya, “Büyük gün 


için çok heyecanlıyım” yanıtını verdi. Prens Harry ile Meghan Markle'ın St. George's Şapeli'nde 
gerçekleşecek olan düğününe 2 
bin 640 davetlinin katılacağı söyleniyor. 


Belirginleşen kamı ile dikkat çeken Düşes, 

Meghan Markle ile oldukça iyi anlaşıyor. 


HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL 


9 Ve 


Meghan Markle'ın Prens Hamy ile nişanlandığından bu yana en çok merak edilen konulardan biri, gelinliğini kimin tasarlayacağı 

idi. Geleceğin düşesi, seçimini Ralph & Russo'dan yana kullandı. Moda evi, zarif ve modem tasarımlarıyla biliniyor. 


Palandöken'de oğlu ile yakından ilgilenen Alpin 
Albayrak, bazen de zirveye çıkarak snowboard yaptı. 


ALPİN ALBAYRAK 


| 4 OĞLU İLE KAR TATİLİ YAPTI 

ki e N nne olduktan sonra tüm vak- Albayrak, oğlu Kaan ile birlikte doft N . w . . . - . . - © - . 
- e tini biricik oğlu Kaan ile geçi- oyasıya eğlenerek anne - oğul harika z 4 vd Tİ ren, işadamı Hikmet Albayrak'ın anlar yaşadı. Oğlu Kaan ile bol bol 
| 2 İÇ DZ X EE N N N K eşi Alpin Albayrak, geçen hafta kar topu oynayan ve kızak keyfi ya- 
m eli: 4 / MA 0k İN ? Palandöken'deydi. Yakın arkadaşla- pan Alpin Albayrak, zaman zaman öy id WT | “5 > AYA ek TI ve çocukları ile birlikte Palandö- da tek başına zirveye çıkarak snow- 

4 f ) SAA ) ken Sway Otel'de konaklayan Alpin board yaptı. 


Mariya. 
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YENİ PANDORA SHINE 


YENİ 18k altın kaplama saf gümüş mücevher koleksiyonu — 


IŞIĞINIZI YANSITIN — 


yi 
PA N Ii) O RA 89 TL'den başlayan fiyatlarla pandora.net 
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ÇAĞLA BOSTANCI - BEGÜM TACİR BAHARIN TADINI ÇIKARDILAR 


ış mevsimini yavaş yavaş e bıraktığımız ve baharın sıcak yüzünü gösterdiği bu günlerde sahilde deniz havası eşliğinde yürüyüşe çıkan Çağla Bostancı ile Begüm Tacirin mutluluğuna diyecek yoktu. Iki yakın arkadaş, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken adeta yeniden doğmuş gibiydiler. Havaların gü- 


zelleşmesiyle birlikte morallerinin ve psikolojilerinin de harika olduğunu dile getiren ikili, güneşli bir günde neşe içinde sohbet ederek yürüyüş yapıyordu. 

Yaklaşık iki saat boyunca sahil yürüyüşü yapan iki arkadaş, sonrasında ise Lucca'da oturup bir şeyler içerek dinlendi. 


OYA - BÜLENT ECZACIBAŞI 
AİLECE KANYON KEYFI 


| ei Holding Yönetm Kurulu Başkanı işadamı Bülent Eczacıbaşı ile zarif eşi, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı baş başa geldikleri Kanyon'da HELLO! objektiflerine yansıdı. 

Her daim gülen yüzleri ve mütevazı kişilikleri ile bi- 


linen Eczacıbaşı çifti, kızları Esra Eczacıbaşı ve nişanlısı Murat Coşkun ile Gina Restoran'da akşam yemeği yiyeceklerini söyledi. Yemegin ardından ise hep birlikte sinema keyfi yapacaklarını söyleyen çift, ailece güzel bir günün tadını çıkardıklarını belirtti. 


Life. Spend it well. MARKS & SPENCER 


LONDON 


Size en uygun kombin ile her gününüzü özel kılın 


marksandspencer.com.tr 
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Kartalkaya zirvesinden kayan Berk 
Suyabatmaz'ın keyfine diyecek yoktu. 


BURCU ESMERSOY - BERK SUYABATMAZ ZİRVEDE HAFTA SONU KAÇAMAĞI 


LU. sunucu Burcu Esmersoy, yaklaşık yedi aydır aşk yaşadı- 
$ı işadamı sevgilisi Berk Suyabatmaz ile hafta sonunu Kartalkaya Kaya Palazzo'da geçirdi. Sevgilisi ile Kartalkaya'da romantik anlar yaşayan Esmersoy, oldukça keyifli görünüyordu. Kayak hocası eşli-Şginde snowboard eğitimi de alan 


Burcu Esmersoy, kış sezonunun kapanmasına az bir süre kala karlar içinde olmanın heyecan verici olduğunu belirtti. Sevgilisi ile kayak sonrası Drop Longe Cafe'de yapılan happy hour partisinde baş başa eğlenen Esmersoy, harika bir hafta sonu tatili yaşadıklarını belirtti. 


Sweatshirt, 


ZAMANI 


Marks & Spencer'ın denim koleksiyonu iletüm vücut tiplerine uygun alternatifler bulmak mümkün. Sculpt & Lift Jean'in akıllı dikiş ve kumaş teknolojisi ile 


Çanta, 
99,95 TL 


her zaman istediğiniz ince görünüme Kemer, kavuşabilirsiniz. Bohem tarza sahip 52,95 TE Desenli “Embroidered Denim” modelleri 

ise çiçek desenleri ile gardrobunuza 

bu bahar renk katan parçalardan Jagirg, 


Flexifit özelliği ile ekstra rahatlık 
169,95 TL 


olmaya aday. Slim leg, Super skinny, Straight leg, Slim bootcut gibi farklılaşan detaylarıyla denim koleksiyonu, 

bu ilkbaharda gardırobunuzun favorisi olacak. 


Hayatı iyi yaşamak ve kendinizi iyi hissetmek için Marks & Spencer denim koleksiyonunu keşfedin. 


Ayakkabı, 
229,95 TL 


Tişört, 


İL Marks & Spencer'ın tüm denim 


ürünlerindeki “Stay New Tech” teknolojisi i her yıkamada kumaş renginin 

> korunmasını sağlıyor. 130 yıllık 
8 deneyimini uzun süre ilk günkü gibi yeni 
kalacak kumaş teknolojilerine dönüştüren Marks & Spencer, “sürdürülebilir giyim” vizyonuyla denim ürünlerin en büyük sorunu olan renk solmasına eşsiz bir 


çözüm sunuyor. 
Triko, e 
199,95 TL # p 
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Blazer, ' 
249,95 TL | 
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Sculpt & Lift, 
Kalça ve basenlere şekil veren dar paça jean Relaxed Slim, 229,95 TL 189,95 TL 
Çanta, 
199,95 TL 


Ayakkabı, 
229,95 TL 


MARKS & SPENCER 


LONDON 


Mr m. şe 


EMİR SARIGÜL 
SPORU IHMAL ETMİYOR 


aritza İnşaat Şirketi'nin sahibi işadamı 

Emir Sarıgül'e uzun bir süre sonra ilk kez Bebek'te rastladık. Yoğun bir iş temposunun olduğunu belirten Sarıgül, iş yaşamı- nın yoğunluğunu yaşarken sosyal hayatına da mutlaka zaman ayırdığını söylüyor. Zamanının büyük bölümünü ailesine ve sevdiklerine ayırdığını belirten işadamı, spor yapmayı da ihmal etmiyor. İş öncesi sabahın erken saatlerinde güne başlayıp hemen her gün yürüyüş yaptığını belirten Sarıgül, yakın arkadaşı Erkut Usta ile birlikte Bebek sahilinde yürüyüşe çıkmıştı. 
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HACI SABANCI - ZEYNEP NAZLI KAYI BEBEK'TE BAŞ BAŞA 


Om — Arzu Sabancı çiftinin genç işadamı oğulları Hacı Sabancı ile uzun bir süredir çok güzel bir beraberlik yaşadığı sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, baş başa geldikleri Bebek'te HELLO! 


objektiflerine yansıdı. İki sevgili, güneşli bir bahar gününde tekneyle geldikleri Bebek'te biraz yürüyüş yapıp sonrasında ise bir balık restoranına giderek öğle yemeği yedi. 


Sheer 
Driving Pleasure 


Türkiye'nin en büyük BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto Samandıra açıldı. Geleceği daha yakından görmek, tutkularını harekete geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. 


Borusan Oto Samandıra Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 
Akpınar Mah. Tuna Cad. Bilim Sok. 144 / 2 Sancaktepe / Istanbul Tel: (0216) 228 80 00 
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ALİ GÜRSOY 
SAHİLDE YURUYUŞ YAPTI 


Hear ısınmasıyla birlikte sahilde yürüyüş yapan ünlü isimler, spor salonları yerine bol oksijenli açık ve temiz havanın keyfini çıkararak form tutmaya başladılar bile. Genç işadamı Ali Gürsoy da eski futbolcu ağabeyi Ayhan Akbin ile birlikte Bebek sahilinde yürüyüşe çıkmıştı. 


RIFAT ELHADEF 
1453'Ü ZİYARET ETTİ 


enç işadamı Rıfat Elhadef, geçen hafta ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun Maslak'ta hayata geçirdigi Maslak 1453 projesini ziyaret etti. Birçok ünlü ismin yatırım ya da ticari iş için ilgi gösterdiği projeyi yakından görmek isteyen Elhadef'e bu ziyaretin- de Ali Ağaoğlu bizzat eşlik etti. Vakko Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Elhadef'e projeyi gezdiren ve detaylı bir şekilde anlatan Ali Ağaoğlu, sonrasında ise Elhadef”le kısa bir tavla maçı yaptı. 


PALAZZO LUXURY COLLECTİON 
SUNAR 


KIBRIS'TA TATİL ARTIK SARAY İHTİŞAMINDA 
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AÇILIŞ NİSAN 2018 


© KAYA PALAZ270 


KES OR 
GİRNE 


PALAZZO LUXURY COLLECTION, KARTALKAYA VE BELEK'TEN SONRA KAYA PALAZ20 RESORT GIRNE'YI NISAN 2018'DE HIZMETE AÇIYOR. 


KAYA PALAZZO RESORT GİRNE VERSALLES SARAYINDAN İLHAM ALAN İHTİŞAMLI MİMARİSİ, HER ODASIYLA DENİZE NAZIR KONUMU BENZERSİZ YENİLİKLERİ VE EŞSİZ KAYA KONUKSEVERLİĞİ İLE KIBRIS'TA LÜKS TATİLİN, EĞLENCENİN YENİ MERKEZİ OLMAYA HAZIRLANIYOR. 


AÇILIŞA ÖZEL REZERVASYON AVANTAJLARIYLA NİSAN'DAN İTİBAREN BEKLİYORUZ. 


SYBAR 
KYRENLA 


3Y SYBAR BERUT 


İl 


jean kendi enerjisinden yayılan rengin asıl rengi olduğuna inananlardanım” diyor tasarımcı Cengiz Abazoğlu... Uzun süredir adL için kendi adını taşıyan tasarımlar hazırlayan Abazoğlu, 2018 İlkbahar-Yaz için renklerin enerjisinden ilham almış. Çok renkli ve farklı birçok kadın hayal etmiş. Kadın yaşamını güzelleştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla yola çıkınca *Color Fest” koleksiyonu kendini önce kağıt üzerinde, sonra da kumaşlarda göstermiş. Doganın tüm güzel renklerini, dinamizmini şehir hayatına uygulamış. 
Cengiz Abazoğlu, yeni koleksiyonu için dünya güzeli Azra Akın ile objektif karşısına geçti. Azra Akın da Abazoğlu'nun tasarımlarını cesur, genç, modern bulduğunu söylüyor. 
wa Sıcak, samimi, enerjisi yüksek, moti-ME vasyonu harika ve çok uyumlu olan EEE Azra Akın, adının hakkını veriyor. 
“Azra”; delinmemiş inci, ayak basılmm mamış kum demek. “Fiziksel güzel-MW lik, ruhsal güzellik olmadan tek başına çok zayıftır” diyen Azra'nın ruhu- nun güzelliği zaten yüzüne yansıyor. 
ral aa) O gün müzik ve dansla olan bağını görmek bize de farklı bir enerji ver-XX. di. Cengiz Abazoğlu ve Azra Akın ile bir araya gelip renklerin ener- > 


Bi Jisini, hayatı konuştuk. 


CENGİZ ABAZOĞLU 
AZRA AKIN 


“RENK COŞKUDUR, 
HAYATTIR” 


CENGİZ ABAZOĞLU, ADL İÇİN HAZIRLADIĞI 
2018 İLKBAHAR- YAZ 'COLOR FEST 
KOLEKSİYONU İÇİN DÜNYA GÜZELİ AZRA AKIN 

İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ! ABAZOĞLU, “AZRA ENERJİSİYLE ADETA RENKLERLE DANS ETTİ” DİYOR. 
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y 
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HELLO!: Renklerin terapisi, 
2018 İlkbahar - Yaz adl.#Cengiz 
Abazoğlu koleksiyonunuza yansıyor. “Renklerin enerjisinden il ham alınarak hazırlanan zamansız tasarımlar, stilin mood'unu değiştiriyor” diyorsunuz. Pekiyi bu mood nasıl değişiyor? 

Cengiz Abazoğlu: Insanın kendi enerjisinden yayılan rengin “asıl rengi” olduğuna inananlardanım. Stlimiz dahilinde tercih ettiğimiz renkler ise aslında kendi enerji rengimizin dışavurumudur. Bu nedenle 2018 adl * Cengiz Abazoğlu İlkbahar - Yaz Koleksiyonu'nu kadına coşku veren, hayatı daha pozitif algılamalarına katkı sağlayacak bir renk paleti dahilinde kurguladım. Defilede de bir renk festivaline tanık olacağınızı söyleyebilirim. 

HELLO!: Bu yaz yine “zamansız, genç ve dinamik tasarımlar” yaratmayı mı hedeflediniz? 

C. Abazoğlu: Her ne kadar ciddi bir tüketim çağında yaşıyor olsak da daima bir kadının gardıro- bu için vazgeçilmez hatta farklı sezonlara devredebileceği parçaları tasarlamayı seviyorum. 

HELLO!: Neden renkler? Size bu ilhamı veren ne oldu? Neler- den etkilendiniz? 

C. Abazoğlu: Aslında renklerin enerjisiyle bir uyanış çağrısı yapmak istedim: “Korkulardan kurtulma, depresif ruh hallerinden çıkma ve felaket senaryolarına kulak tıkayarak gücü elinize alma ve ayağa kalkma zamanıdır” mesajını vermek istedim. Bu çağrıyı da yaparken bir tasarımcı olarak elimdeki en güçlü araç renkler diye düşündüm. 

HELLO!: “Doğanın tüm güzel renklerini, dinamizmi şehir hayatına yorumladım” diyorsunuz. 
Siz doğadan nasıl etkileniyorsunuz? Pekiyi şehir hayatı size nasıl bir form katıyor? 

G. Abazoğlu: Doğa daima en güçlü olandır. Taşkınlıkları, huzuru hatta coşkusu daima tasarladıklarıma yansımıştır. Şehirli ve çağdaş kadın için hazırladığım koleksiyonlarda zaman zaman formlarda, zaman zaman desenlerde bu yansımaları görebilirsiniz. 

HELLO!: Dünden bugüne modaya bakışınızda neler değişti? 
Artık modayı nasıl tanımlıyorsunuz? Modanın gelişiminde neler görüyor, neler tahlil ediyorsunuz? 

C. Abazoğlu: Bakışım çok degişti diyemem. Yakışanın moda olduğu düşüncesinde bir tasarımcı olduğumu daima dile getirmişimdir. Bu yaklaşımım hiç değişmedi. 
Değişen tek şeyin 'çağ” olduğu fikrindeyim. Artık milenyum jenerasyonu tüketiyor ve dünya modası millenial olarak isimlen- > dirilen bu tüketici grubunu 


"Renklerin enerjisiyle bir uyanış çağrısı yapmak istedim. 
"Korkulardan kurtulma, depresif ruh hallerinden çıkma ve felaket senaryolarına kulak tıkayarak gücü elinize alma ve ayağa kalkma zamanıdır” mesajı vermek istedim.” Cengiz Abazoğlu 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hedefliyor. Artık moda dünyası ori-Jinal fikirlerin, doğal yaşamın, felsefi duyguların öncelikleri olduğunu dile getiren ve davalarının peşinde yüksek sesle koşan bir tüketici grubu ile flört ediyor. Ezberler bozuluryor diyelim. Bu çağa uyumlanan kalıcı, diğerleri ise yok olacaktır. 

HELLO!: Moda sizin yaşamınıza nasıl bir yön verdi? 

C. Abazoğlu: Moda, elbise tasarlamak yaşamın tam da kendisi benim için. Kimin kime yön verdiği konusunda ben de henüz emin değilim. 

HELLO!: Azra Akımın stilini, tarzını nasıl buluyorsunuz? 


C. Abazoğlu: Azra doğal güzelliği ve zarafeti ile daima dikkat çeken bir isim. Bir kadın zarif ve doğal degilse, ruhsuz bir vitrin mankeninden farksızdır. Bu sezon renklerin dansına Azra'yı çok ama çok yakıştırdım. 

HELLO: Sülini en beğendiğiniz kadınlar kimler? 

C. Abazoğlu: Yaşam şekline ve fiziğine uyumlu giyinen birçok kadın var. Bu kadınları daima şık buluyorum. 

HELLO!: Kendi stiliniz nasıldır? 

C. Abazoğlu: “Smart casual.” Gün içinde rahatlık benim için önemli; çünkü yoğun bir tempom var. Kolay hareket edebilmeliyim. Denim 


ve sweatshirt vazgeçilmezim. 

HELLO!: Yaşam felsefeniz nedir? Moda ile ilgili hedefleriniz neler? 

C. Abazoğlu: Anı yaşamak ve ileri- ye dönük kaygılardan uzak kalmak. 
Moda adına hedeflerim her an yeni bir şekle bürünebiliyor. Yeni projeler ise işimin olmazsa olmazı. Hayata geçtikçe sizinle paylaşıyorum. 

HELLO!: Kardeşlerinizle çalışmak nasıl bir duydu? İşe bakış açınız ne kadar uyuşuyor, nasıl bir iş paylaşımı var? 

C. Abazoğlu: Kardeşlerim Figen ve Bema ile çalışmak benim için şansların en büyüğü. > 


“Benim için moda ve elbise tasarlamak, yaşamın tam da kendisi. Ama modanın mı bana, benim mi modaya yön verdiğim konusunda henüz emin değilim.” 
Cengiz Abazoğlu 


ADL'den Zehra Hanım da artık üçüncü bir kardeşim oldu. Dolayısıyla aile genişliyor. 

HELLO!: Cengiz Abazoğlu'nun tasarımlarını nasıl buluyorsunuz? 

Azra Akın: Cesur, genç, modern ve konforlu. “Her kadın özgündür” diye inanıyorum ve Cengiz'in buna inananlardan olduğunu düşünüyorum. Bence her kadın kendi olmalı ve kendi gibi giyinmeli. 

HELLO!: İlkbahar - Yaz 2018 
koleksiyonu ile ilgili neler hissetüniz? 

A. Akın: Uçuşan kumaşları ve tulumları çok sevdim; özellikle canlı renklerin olması çok keyifli. 

HELLO!: Sizin renklere ilginiz nasıldır? Nasıl bir iletişim kurarsınız? En beğendiğiniz renk hangisi? Ya da duygularınızı ifade eden renkler hangileri? 

A. Akın: Aslında renklerle iş dışında daha cesur olabilirim diye düşünüyorum. Hayatımda gittikçe daha çok ihtiyaç duymaya başladım canlı renklere. Ama genelde bavuluma iki tişört, iki jean ve siyah bir elbise koyarım. Cengiz'in bu rengarenk koleksiyonu bana Ilham verdi. Sanırım bu renkliliği kendi hayatıma katmak çok eğlenceli olabilir. Renk coşkudur, 


hayattır.. 
HELLO!: Modayı nasıl değerlendiriyorsunuz? 


A. Akın: Herkes kendi stilini yaratmalı ve kendine yakışan tarzda giyinmeli. Benim için birinci koşul içinde kendim olabildiğim rahatlıkta giyinmektir. 

HELLO!: Dans ile aranız çok iyi, değil mi? Hangi tarzı daha çok seviyorsunuz? 

A. Akın: Her tarzı seviyorum, duruma göre. Her dansın yeri, zamanı ve modu ayrı. Bale ve B 


modern dans eserleri izle- 


F 
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“Hayatımda gittikçe daha çok ihtiyaç duymaya başladım canlı renklere, 
Sanırım bu renkliliği kendi hayatıma katmak çok eğlenceli olabilir. Renk coşkudur, hayattır.” 
Azra Akın 


mekten büyük keyif alıyorum. Rio de Janeiro Karnavalı'nda samba yapmak kısmet olmuştu. Tabii yerinde, kültür içinde olmak, dans etmek ayrı bir duyguydu. Dans gecelerinde genelde sosyal dansları tercih ediyorum, salsa ve tango gibi. Swing'i şu aralar merak ediyorum. Dışarı çıkıp eğlenmek için 80'ler, 90'lar çok eğlenceli oluyor. Hollanda'da büyüdüğüm için 90'lar hip hop / R&B'ye hasret kalıyorum. O yüzden bir hip hop dersine katılıyorum ya da arkadaşlarla kendi aramızda dans ediyoruz. 

HELLO!: En beğendiğiniz sanatçılar? 

A. Akın: SNL Kate McKinnon bölümlerini bu aralar çok izliyorum, inanılmaz bir yetenek. Dans- ta Sylvie Guillem. Hem dans için yaratılmış biri hem kariyerinin başında bale sanatında daha uzun boylu kişilerin önünü açmıştır. 
Misty Copeland'ın hikayesinden de çok etkilendim, bale sanatının algılanışına katkı sağladı. 

HELLO!: En beğendiğiniz eserler? 

A. Akın: Müzeleri gezerken 
Monet, Vermeer, CGhagall, Frida Kahlo ve Sandro Botticelli eserleri görünce çok etkilenmiştim. 

HELLO!: Şarkılar? 

A. Akın: Bu aralar LP ve Majid Jordan çok dinliyorum.. 

HELLO!: Güzellik yarışmasın- da birinci, model ve oyuncu olmak nasıl bir duygu? Bu iki alan sizin hayatınıza nasıl yön verdi? 
Azra Akın'ı nereye taşıdı? 

A. Akın: Çok genç yaşta dünya çapında böyle kaliteli bir organizasyonun parçası olarak güzelliğin sadece dış görünüşe bağlı olmadığını öğrendim. Ilk başta çok genç yaşta bana çok büyük bir sorumluluk yükledi. Başımdaki o tacın anlamının sadece fiziksel bir güzellik sembolü olmadığını biliyorum. Fiziksel güzellik, ruhsal güzellik olmadan tek başı- > 


na çok zayıftır. Ruhunuz 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Mercedes-Benz 
FashionWeek 
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Moda kaçamağı. 


Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11. sezonuyla 27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM'de. 
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Mercedes-Benz 
The best or nothing. 
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da güzelse iyiden, doğadan, adaletten yana ise zaten güzelsinizdir ve taca ihtiyacınız yoktur. 

HELLO: Bir oyuncu olarak en etkilendiğiniz proje hangisiydi, hangi roldü? Sizi bu rol nasıl şekillendirdi? 

A. Akın: İlk işim “Yağmur Zamanı' olduğu için her zaman özel olarak kalacaktır benim için... 
Bundan sonrası için de beni daha çok heyecanlandıracak güzel ve toplum için yapıcı işler yapmak isüyorum. Derinlikli, insanlığın gidişatına katkı sağlayan işleri seviyorum. 

HELLO!: Bu hayatta nereye varmak istiyorsunuz? 

A. Akın: Sanatın iyileştirici gücüne inanıyorum. Dans etmek, resim yapmak, oynamak, topluma katkı sağlayarak, sanatla ve çocuklarla iç içe yaşamak İH ısüyorum. 


RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN FOTOĞRAFLAR; LARA SAYILGAN 


SAÇ: FERİT BELLİ 
MAKYAJ: HAKAN KÜLTÜR 


“Doğu daima en güçlü olandır. 
Taşkınlıkları, huzuru hatta coşkusu daima tasarladıklarıma 


yansımıştır.” 
Cengiz Abazoğlu 


Denize dair tüm lezzetleri, büyüleyici bir manzarayı seyre dalarak deneyimleyebileceğiniz muhteşem bir mekan... 


Marmara Balık Lokantası, bu yıl yenilenen dekorasyonu ve her mevsim açık havanın keyfini çıkartabileceğiniz ısıtmalı terası ile konuklarını ağırlamayı bekliyor. 
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Sahil Yolu Caddesi No: 2 Yeşilyurt 34149 İstanbul Bilgi için: 0 212 414 1909 www.renaissancepolatistanbul.com 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M Birnur - Selim Gazioğlu 


ANADOLU YAKASI'NDA 


YENİ MEKAN 
YENİ HEYECAN 


İstanbul'un seçkin mekanları arasında 


yerini almaya hazırlanan Louie İstanbul, misafirlerini renkli bir davetle ağırladı. 


ka life Şirketler Grubu'nun yeni mekanı 'Loule İstanbul, Uğur 
Karabayır'ın ev sahipliğinde odünya mutfağından  oluşan eşsiz lezzetlerini cemiyet hayatünin tanınmış o Sİmalarının  katıldıgı çok özel bir davetle tanıttı. Akas- ya (Oo Acıbadem'de yer alan mekandaki özel gece, önce keyifli bir kokteyl eşliğinde (o başladı. 
Kokteylin ardından masalarına oturan misafirler, canlı müzik performansı eşliğinde sunulan, Akdeniz etkilerinin ön planda olduğu, dünya mut fağının özel örnek- 


; : a 7 lerini çok be- 
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FRANSIZ SARAYINDA 


EKO TURİZME ÖDÜL 
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M Claude Fromageot, Gizem Ürkmez, Guillaume Darrousez, Elif Berker, Bedriye Berber Engin, Bertrand Buchwalter, Niran Hürel 


”. İm. 
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Fransa'nın İstanbul 
Başkonsolosu Berirand 
Buchwalter, “Toprağın 
Kadınları” yarışmasının ödül töreni için Fransa 

Sarayı'nda özel bir 

davet düzenledi. 


Y' Rocher Vakfı - Institut de France tarafından 17 yıldır yürütülen “Toprağın Kadınları” yarışmasının ödül töreni, Türkiye'de üçüncü kez Fransız Sarayı'nda gerçekleştirildi. Biyoçeşitlilik, eğitim ve sosyal konularda gerçekleştirilen tüm projelerin ödüllendirildiği yarışmanın bu seneki kazananı Bilecik Kurşunlu Köyü'nü eko turizme açan Bedriye Berber Engin oldu. Bertrand Buchwalter ve Yves Rocher Vakfı Başkanı Claude Fromageot'nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı gecede duygu dolu 

dakikalar yaşandı. LI 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ifer Bulut, Kezban Hatemi 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GASTRONOMY 


3 AY BOYUNCA DÜNYACA ÜNLÜ 3 ŞEF! AĞIRLAYACAK EXTRA GASTRONOMY'NİN 
EŞSİZ MENÜLERİNİ TATMAK İÇİN BİLETLERE BİLETIX'DEN ULAŞABİLİRSİNİZ 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EXTRA CHEFS, EXTRA TASTE 


ÜNLÜ ŞEFLERİN EXTRA GASTRONOMY SERİSİ İÇİN HAZIRLADIĞI ÖZEL TARİFLERİYSE SEÇİLİ RESTORANLARDA DENEYİMLEYEBİLİRSİNİZ. 
BACKYARD * ESCALE * GREY * HAZİNE * LOUİE * MARTİNEZ * MUST * NOPA * RUBY * THE BAR 


biletix 


tcketmaster* Türkiye 


MSA'NIN 
RESTORANI 
Bu etkinliğin ekolojik sürdürülebilirliği için WWF-Türkiye ile çalışılmaktadır. 


a 


ETİLER 


m Zekeriya Turfanda, Ali PoyrazoğlüğMürat Müftüler 


ALİ POYRAZOĞLU'NDAN 


| BİRMARKA 
HİKAYESİ 


Etiler'de yeni bir yaşam vaat eden 'MaaNaa 30” ve 'MaaNaa 47' 

projelerinin lansmanı, Sunset Grill Bar'da 

düzenlenen özel davetle gerçekleştirildi. 


li a MA 


Kö” merkezinde gerçek- MaaNaa'nın marka doğuş hieştirdiği tüm projelerin- okayesini, logoda bulunan dört de lüks ve güvenli yaşam alan- renkteki kapıların anlam ve ları yaratma misyonuyla çalış- felsefesini, bu felsefenin yapımalarını sürdüren Ram GMY, lara nasıl yansıdığını anlatan Eülerdeki *MaaNaa 30” ve Poyrazoğlu'nun ardından Yö- 


JETİLER 


“MaaNaa 47” isimli iki yeni pro- netim Kurulu Başkanı ZekerijJenin lansmanını Etiler Sun- ya Turfanda'nın kısa bilgilenset Grill & Bar'da gerçekleştir- o dirmesi ile projeler tanıtıldı. 
di. Seçkin davetlilerin katıldığı oOÇok sayıda ünlü yüzün katılıdavet, Ali Poyrazoğlu'nun “Mamı ile gerçekleşen yemekli daaNaa' için yapmış olduğu mar- vette renkli ve keyifli an- 

ka hikayesi anlatısıyla başladı. e lar yaşandı. LI 


ETİLER 


M Özlem Kaymaz 


BU REZİDANSTA 


SAGLIK VAR! 


Türkiye'nin ilk sağlık rezidansı Antwell Life Care Residence, sağlıkla yaşamak isteyen her yaştan sakinlerini bekliyor. 


Yüksek standartlara sahip bir rezidans... Mimarisi, iç dekorasyonu, sosyal alanları, otelcilik hizmetleri... Üstelik rezidans hizmetlerine Acıbadem Sağlık 
Grubu tarafından sunulan kişiye özel 7/24 sağlık hizmeti de dahil. 
Antweli Life Care Residence, yurtiçinde ve yurtdışında geliştirdiği projelerle adından söz ettiren Ant Yapı tarafından İstanbul Çamlıca eteklerinde hayata geçiriliyor. 


Hayatın getirebileceği her şeye hazırlıklı olmak isteyenlerin projesi 

Basit bir kırıkta içine girilemeyen küvet, hafif bir sırt ağrısında ulaşılamayan mutfak dolapları, tekerlekli sandalyenin yaklaşamadığı lavabolar, hasta yatağının geçemediği kapılar... 
Dünyanın bin bir türlü haline hazırlıksız olmak, basit sağlık 


ANTWELL SAKİNİ OLMAK İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT 


sorunlarının bile büyük felaketler olarak yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle de mimari yapısı esneklik ve eşitlik ilkeleriyle her ihtiyaca hizmet verecek şekilde kurgulanan 
Antwell Life Care Residence, hayatın bize getirebileceği her şeye hazırlıklı olmak isteyenlerin projesi! 


Hiçbir şey sosyal bir yaşama engel olamaz! 

Ant Yapı'nın tüm beklentilere cevap veren bir yaşam alanı yaratma hedefiyle yola çıktığı Antwell'de, her yaştan kullanıcıya uygun hobi alanları, sosyal alanlar ve spor tesisleri- nin yanı sıra, sağlık hizmetleri kapsamında verilen diyetisyen desteğiyle kişiye özel hazırlanan menüler de sunan bir restoran, özel etkinlik alanları, atölye ve alışveriş mekanları bulunuyor. 


Antweli Life Care Residence toplam 13 kattan oluşacak. 


Temmuz 2019'da, mobilyalı olarak teslim edilecek 1-0, 111 ve 2t1 seçeneklerindeki daireler; 
60 Ay (5 Yıl) kira garantili olacak. 


BU BİR İLANDIR. 


Acıbadem Sağlık Grubu'nun 
Antweli sakinlerine gün di boyunca destek verecek ei! 
sağlık hizmetlerinin ie içeriğinde; düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri, 

yatılı refakatçi desteği ve ihtiyaç halinde sağlanacak ambulans hizmeti de 

yer alıyor. 


Benzer ilgi alanlarını paylaşan Antweli sakinleri için gezi organizasyonları ve etkinlik planlamalarıyla beraber, rezervasyon destek hizmeti de sağlanıyor. 


Antweli Life Care Residence ile ilgili daha fazla bilgi almak için (0216) 630 68 68 numaralı telefondan satış ofisi ile iletişime geçebilir veya antwell,com.tr 
>” adresini ziyaret edebilirsiniz. 


ANT YAPI 


Si dı 


ANTWELL 


LIFE CARE RESİDENCE 


“Eğitim ve kültür düzeyleri arttıkça seyahat, rota ve beklentiler de değişim gösteriyor.” 


Nİ "BİLGİLİ HOLDİNG TÜRİZMVE ÂYRİMENKUL YAT © T. RI CEO'SU 


“BODRUM ÜNÜNÜ © 


Yiğit Sezgin, ini turizm trendlerinde şi ön plana çıktığını, şiye özel, deneyime destinasyonların ö em kazandığını 


BB ve öne çıkan pek çok otelin sahibi olan Bilgili Holding'in Turizm ve Gayrimenkul Yatırımları CEO'su Yiğit Sezgin, yıllarca yurtdışında farklı ülkelerde yaşamış başarılı bir yönetici... Alanında tüm yenilikleri takip ediyor, dinamik bir ekibi var, teknolojiyi önemsiyor, genç kuşağın istek ve taleplerini iyi çözümlüyor. Tüm bunlar Sezgin'in başarılı olma parametrelerinden birkaçı... Yigit Sezgin ile turizm ve gayrimenkul sektörünü konuştuk; yeni trendleri, popüler lokasyonları öğrendik. 

HELLO!: Türkiye'de turizm sektörü nasıl bir gelişim gösteriyor? 

Yigit Sezgin: Zorlu geçen iki senenin ardından, tünelin sonunda ışığı görmeye başladığımızı söyleyebilirim. Ülkemizde Galataport ve üçüncü havalimanı gibi turizm sektörünü destekleyen birçok önemli proje gerçekleşiyor. Bunun dışında, gastronomi ve sağlık turizmi alanında çok güzel gelişmeler ve yenilikler gözlemliyorum. Türkiye daha çok Avrupa ve Amerika'dan gelen turistle beslenirken, bu süreçte Çin, Tayvan, Hindistan ve Arap Yarımadası gibi yeni pazarlara kucak açtı. Güvenli ortam sükunetle devam ederse Batılı turistlerin de tekrar İstanbul'a ve güneye döneceğini, hatta bu sefer çok daha verimli bir Doğu - Batı kombinasyonu olacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz senenin toparlanma, 2019'un gelişme süreci olacağını ve 2020'nin de tekrar zirveye tırmandığımız bir yıl olacağını tahmin ediyorum. 

HELLO!: Turizmde trendler nereye doğru gidiyor? 

Y. Sezgin: Eğitim ve kültür düzeyleri arttkça seyahat, rota ve beklentiler de değişim gösteriyor. Daha deneyime yönelik alternatifler sunan destinasyonlar önem kazanıyor. Teknolojinin gelişmesiyle insanlar deneyimlerini birbirlerine çok daha detaylı ve hızlı bir şekilde aktarabiliyorlar. Keşfedilmemiş yerleri, özel tatları, özel deneyimleri arıyor gezginler. Daha kişiye özel yani kendilerine göre ayarlanmış turlara katılmayı seçiyorlar. Gittikleri ülkede araba kiralayıp, yollarda kaybolmayı, yerel deneyimler yaşamayı tercih ediyorlar. Tabii bu, alışılagelmiş olan mass turizm dediğimiz turizmin devam etmediği anlamına gelmiyor. 
Hâlâ bugün 'cruise line” gibi gemi seyahatleri, deniz-kum-güneş kombinasyonları devam ediyor. Konvansiyonel olmayan, daha butik ve özel tatlar yaşamak için herkes birçok araştırma yapıyor. 

HELLO: İnsanların otel arayışında neler gözlemliyorsunuz? Nasıl otellerde kalmak istiyorlar? 

Y. Sezgin: Özellikle insanlar Iş için bile gelseler artık kaldıkları otellerde kapıdan dışarı çıktıklarında şehrin dokusunu anlayıp hissedebilecekleri, bir kafede, bir restoran- da güzel vakit geçirebilecekleri lokasyonları tercih ediyorlar. Bunun dışında da konsept oteller revaçta; alışılagelmişin dışında farklı deneyimler sunabilen, onların kişisel arzularını karşılayabilen, kişisel servis sağlayabilen, profillerini tanıyan, kimliklerini tanıyıp araştıran, daha misafir odaklı otellerde kalmak istiyorlar. Misafirler daha sessiz sakin bir otelde kalmak istiyorsa, Aman Resortlar gibi sessizliği ve sakinliği ile tanınan markalara yöneliyorlar. Gittiğiniz otelde eğlenmek istiyorsanız müziğe, partiye, dansa, aktivite- 


arada: U 


açar, Elif Bülbüloğlu, Esra 


“Çalıştığım ekiplerle birlikte, algımı ve yeni dünyayı keşfedebilmek için beynimi de genç ve dinamik tutmaya çalışıyorum.” 


lere ve event'lere odaklı oteller de mevcut. 
Bu otellere örnek olarak bizim işlettiğimiz W Istanbul ve Soho House Istanbul'u gösterebiliriz. Marka güvenliği, misafirler için önemli bir faktör. 

HELLO!: Siz dünyada nereleri gezmeyi seviyorsunuz? 

Y. Sezgin: Özellikle eşim Nalan, çocuklarım Melis ve Doğa ile gezmeyi tercih ediyorum. Zaman zaman Türkiye'de, zaman zaman da ülke dışında seyahat ediyoruz. Ben uzun seneler birçok farklı ülkede yaşadım, onun için aileme eskiden yaşadığım yerleri gezdirip dolaştırmayı seviyorum. Bunun dışında yurtdışından arkadaşlarımızla Fethiye'deki Hillside Beach Club'a gitmeyi gelenekselleştirdik. Nalan'la vakit buldukça Italya'yı karış karış keşfetmeyi, araba ile köylerine, kuzeyinden güneyine, batısından do-Şusuna her yerini gezmeyi çok seviyoruz ve her sene yeni bir ülkeyi keşfetmeye çalışıyoruz. Bu sene de planlarımızda Kamboçya'ya gitmek var. 

HELLO!: Akaretler'deki yaşam biçimi de değişti. Gözlemleriniz neler? 

Y. Sezgin: Ben Akaretler'i Berlin'in Mitte bölgesine benzetiyorum. Designer shop'ları, genç ve dinamik yeni restoran, kafe ve barlarıyla... Yeni deneyimleri ve genç trafiği ile W Lounge'ın muhteşem atmosferiyle gerçekten Berlin'de dolaşırken yaşadığım heyecanı duyuyorum. İstanbul'a yeniden kazandırılan Akaretler Sıraevler, Avrupa'nın ikinci büyük restorasyon projJesi. Şehrin merkezinde, tarihi ve modern kent yaşamını kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Birbiri ardına açılan yeni mekanlar; sergi, restoran ve kafeler semte yeni bir soluk getiriyor. Semtin çevresinde altı üniversite var. Çoğunlukla gençlerin olduğu bir bölge ve bu Akaretler'e inanılmaz bir enerji 


katıyor. Gençlerin yanı sıra civarda yer alan büyük şirketlerin çalışanları için de farklı alternatifleri bir arada sunuyor. 

HELLO!: Soho House da farklı bir yaşam biçiminin kapısını açtı... 

Y. Sezgin: Uçüncü yaşını kutlamak üzere olduğumuz Soho House ağırlıklı olarak yaratıcı sektörlerde çalışan kişilerin üye oldu-Şu bir kulüpler zinciri. Kokteylleri ile ünlü, canlı müzik ve DJ performanslarının gerçekleştiği kulüpte, muhteşem bir gym, çok şık bir sinema salonu, Cowshed Spa gibi fasiliteler var. Dünyanın birçok yerinden gelen Soho House üyeleri kulübe gerçekten renk katıyorlar. Soho House Istanbul'un içinde yer alan Allis, hem yemekleri hem patisserie ürünleri hem de muhteşem bahçesiyle İstanbul Modern'i ziyaret edeceklere, Pera'yı gezenlere, iş toplantılarına ve buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Cecconi's şu anda Türkiye'nin en iyi Italyan restoranı, onun da bahçesi inanılmaz ve pazar brunch'ları çok keyifli oluyor. Yazın terasta yiyeceğiniz yemek ve rooftop'ta düzenlenecek partiler eğlenceli... Soho House Istanbul'da beni en çok etkileyen şey, gerçekten çok cool bir grup insanı bir araya getiriyor olması. Eğer üye olabilirseniz, bu insanlarla tanışabilme ve network'ünüzü çok çabuk geliştirme imkanı buluyorsunuz. Ayda 100 Euro'ya bütün bu olanaklardan faydalanabiliyorsunuz. 

HELLO!: Pekiyi Bodrum? 

Y. Sezgin: Bir dönem Çeşme'ye kaptırdıgı ününü bence şu anda geri almak üzere. 
Hem fazlalaşan uçuşlarla hem de Bodrum'a giren birçok uluslararası bilindik otel markasıyla hareketleniyor. Bazen otelleri açarsınız, oteller orayı bir destinasyon yapar; bazen de bir destinasyon, o otelleri ve kompleksleri kucaklar. Bu durumda Bodrum, bu güzel otelleri kucakladı. > 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Bodrum'un Çeşme'den farkı, çok geniş bir alana yayılıyor olması. Amanruya, Il Riccio, Mandarin Oriental, Six Senses, Kempinski gibi birçok lüks otel yatırımı, üç büyük marinası ve sonsuz yiyecek içecek, eğlence ve beach club alternatifiyle bence bugün güney Fransa sahilleri, Mikonos ve İbiza gibi yerleri aratmayan bir destinasyon olma yolunda. 
Fakat Bodrum'un sezonunu üç aydan en az altı aya uzatmak gerekiyor ve bunu başarma- nın tek yolu, yurtdışından daha fazla direkt uçuş olmasını sağlamak. Örneğin bu sene Katar Airways, Doha'dan Bodrum'a direkt uçuşlar başlatıyor. Umarım Avrupa'daki birkaç şehirden de direkt uçuş almaya başlarız. 

HELLO!: Yemek için Cecconi's, dinlemek için Bergüzar Korel caz albümü, gez- 


mek için Küba demiştiniz. Pekiyi şimdi? 


“Aile gez ediy 

sere ülke keşfe çalışıyaı sene planla 
Kamb 


giti 


Y. Sezgin: Yaz geliyor, bu sebeple yemek için Soho House Teras diyorum. Dinlemek için bu aralar biraz etnik ve house müzige kaydım. Türkiye'den Nusaibin'i çok begeniyorum. Gezmek içinse Aman Resortlar'ın destinasyonlarını çok beğeniyorum ama favorim Amangiri - Utah ve Amanruya - Bodrum. 

HELLO!: Eğlence ve restoran olarak neler öneriyorsunuz? 

Y. Sezgin: Burada, Türkiye ve yurtdışı olarak ikiye ayırmak istiyorum. Türkiye'de; Kıyı Balık, Zübeyir Ocakbaşı, Zuma, İnari, Shang Palace, Beymen Brasserie... Eğlence olarak W Lounge, Soho House Istanbul Rooft Angie... Yurtdışında ise Bürüksel'de Da Mimmo, Barselona'da Cuidad Condal, Roma'da Ristorante Macche- 


“Başarının ilk şartı, işinizi sevmeniz, her gün yataktan kalktığınızda 

işinize koşarak, arzu 

ile gitmek önemli bir motivasyon. İkincisi pozitif 

olmak, üçüncüsü riskleri önceden hesaplayabilmek, tüketiciyi, yeni jenerasyonu 

iyi anlamak...” 


roni, San Sebastian'da Arzak, Dubai'de Karam, Japonya'da Jiro, Bangkok'ta Suchothai. 

HELLO!: Başarılı bir yönetici olmanın sırrı sizce nereden geçiyor? 

Y. Sezgin: Başarılı bir yönetici olmanın sırrı, ilk önce yaptığınız işi sevmek diye düşünüyorum. Her gün yataktan kalktığınızda işinize koşarak, arzu ile gitmek önemli bir motivasyon. Bunun için de karakterinize uygun, sizin gerçekten istediğiniz bir sektörde çalışıp çalışmadığınız çok önemli. Ba- 


şarılı bir yönetici olmak için pozitif olmak, 


riskleri önceden hesaplayabilmek, kriz anrnı doğru ve sakin bir şekilde yönetebilmek şart. Bunların dışında başka önemli konularda var tabii; tüketiciyi anlayabilmek, yeni Jenerasyonu anlayabilmek, Z jenerasyonunun diline ve mantığına uyarak kendinizi güncel tutabilmek. Her sektörde muhakkak günü, teknolojiyi yakalamanız ve arka- dan gelen Z jenerasyonunun temposunu yakalayıp algısını anlamanız gerekiyor. Benim en büyük sırım, muhteşem, dinamik ve genç bir ekiple çalışıyor olmam. Onlar beni her gün ayakta ve zinde tutuyor. 

HELLO!: Dünden bugüne siz nasıl bir gelişim ve farkındalık geliştirdiniz? 

Y. Sezgin: Büyüdüm dünden bugüne, hem yaş olarak hem boyut olarak (gülüyor)... Çalıştığım ekiplerle birlikte, algımı ve yeni dünyayı keşfedebilmek için beynimi de genç ve dinamik tutmaya çalışıyorum. Bunun dışında daha anlayışlı, hayata daha çok tutunan, işyerinde geçirdiğim her saniyeden keyif alan ve benimle birlikte çalışan herkese keyif vermek için uğraşan, pozitif bir çalışma şekli için elinden geleni yapan biriyim. 
Eskiden daha agresif ilerlerken; önüne, sağına, soluna, arkasına çok bakmayan bir tarzım vardı. Sanırım baba olmanın ve yaşlanmanın etkileri ile bir nebze daha sakinleştigimi söyleyebiliriz. Burada birkaç başlığa deginmek istiyorum; yeni tüketicinin ve Z jenerasyonunun farklılığı, teknolojinin çok hızlı gelişmesi, 10 sene önceki hayatımızla bugünümüz arasında çok ciddi farklar oldugu... Bu hızlı çağa ayak uydurmak için genç ve dinamik kadrolarla çalışmaya ve onlardan öğrenmeye özen gösteriyorum. Hİ 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MODA DÜNYASINDA 10. YILINI KUTLAYAN 


VICTORLA BECKHAM 


ARTIK KOLEKSİYONLARI KONUŞULUYOR 


ictoria Beckham, kıyafet koleksiyonunun başarılı olup olmayacağından emin olmadan girdiği moda dünyasına adım atalı 10 yıl oluyor. 

Doğrusu Beckham bunu başardı. Eski Spice Girls üyesi bugün Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez ve resmi nişan çekimlerinde markanın kazağını giyen Meghan Markle'ın dahil olduğu dünya çapındaki ünlülerin giydiği başarılı koleksiyonların ar- 


kasındaki güç olmayı başararak, moda dünyasında kendini tam anlamıyla kanıtladı. 

43 yaşındaki Victoria, “Eylül 
ayında 10 yıl olacağına inanamıyorum. Yani, zaman çok hızlı geçiyor ve ben mükemmel ekibimle birlikte çok şey başardım. Birlikte gerçekten çok özel bir şey oluşturduk” dedi. 

Bu eylülde tasarımcı olarak 10'uncu yılını kutlayan Victoria, her zaman en tercih ettiği defi- 


le merkezinin New York olmasına rağmen Londra'da ilk defa moda haftası kapsamında bir defile gerçekleştirdi. 

HELLO! Fashion editörüne konuşan “Victoria'nın eve dönmüş olması çok heyecan vericiydi” diyor ve ekliyor: “O ulusal bir hazine, bu yüzden ait olduğu yere dönmesi, kendini bu denli kanıtlayabilmiş bir tasarımcıya göre bir jest. Coşkulu karşılamayı gerçekten hak etmişti.” 


Bu arada, eski Spice Girls grup arkadaşlarıyla gelecek projeleri için yeniden bir araya geldikten birkaç gün sonra Amerika'ya, New York Moda Haftası kapsamındaki Sonbahar/Kış 2018 sunumunu hazırlamak için geri dönmüştü. 

Victoria, Big Apple civarında kendi koleksiyonundan parçalarla görüntülendi. Victoria'nın 
21 yıllık ilgi çekici olaylarla dolu 
serüvenini birlikte hatırlayalım. 


21 yıl önce Victoria ve sonradan dünyanın en iyi 
grubu olan Spice Giris, The Brit Awards'ta ikonik bir performans sergiliyor. (Altta.) Grup, 'En İyi Video” ve “En Iyi Ingiliz Single” ödüllerini alırken, iki parçalı beyaz kıyafeti içinde havalı imajı ile Victoria mükemmel görünüyor. 


Bir yardım maçında tanıştıktan bir yıl sonra Cheshire'da bulunan Rookery Hall Hotel'deki fotoğraf çekiminde Victoria ve genç yakışıklı, Manchester United futbolcusu David nişanlarını duyurdu. Çift, uyumlu bir şekilde siyah polo yaka kazak giymişti. 
Pop star (0 zamanlar Victoria Adams) kombinini uzun deri mantosuyla tamamlamıştı. 


“10 yıl olacağına inanamıyorum. 
Yani, zaman çok hızlı geçiyor ve ben mükemmel ekibimle birlikte çok şey 

başardım.” 


Victoria'nın markasının zarif tarzı, her zaman büyük beğeni topluyor. Unlü tasarımcı, geçen hafta New 
York sokaklarında yeşil tulumu ile görüntülenerek, tek bir parça ile de hem şık hem zarif olunabileceğini göstermiş oldu. 
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devekuşu desenli Hermös Birkin çanta ile kombinleyen Victoria, David'in LA Galaxy ile resmi olarak çalışmak için geldiği Carson City'de bulunan Home Depot Stadyumu'nda baş döndürüyor. 


Victoria'nın ilk koleksiyonu, 2008'de, New York'ta Waldorf Towers'ın Kraliyet Suiti'nde samimi bir havada görücüye çıktı ve Victoria gösterilen parçaları seçkin moda yazarlarına anlattı. 2010'da (sağda) kendine daha çok güvenmeye başladı ve bir yıl sonra ilk catwalk defilesini gerçekleştirdi. 


© KRALIYET DUGUNU 2011 
Neredeyse 7 aylık hamileyken şık / bir görünüm yakalamak pek kolay değildir ama Victoria, Prens William ve Kate Middleton'ın düğününde kendi markasına ait lacivert jarse elbise, Philip Treacy şapka ve yüksek topuklu bir Christian Louboutin giyerek ondan i bekleneni yapmış görünüyor. 


“David bana her gün ilham veriyorsun. Bunu mümkün kılan sensin, sandı 


hayranım.” 


Londra'daki ilk bağımsız mağazasını açmak Victoria için bir dönüm noktası oldu. “Kadınların buraya deneyim için gelmelerini istiyorum. Buna moda diyoruz. Eğlenceli olmalı” diyor o zamanlarda. “Bu, benim teşekkür etme biçimim. Yalnızca modayla ilgili insanlara değil aynı zamanda bu yolculukta benimle birlikte olan halka da.” 


© BRITISH FASHION AWARD 2014 


Kendi markasından siyah-beyaz bir elbise giymiş olan Victoria, Londra'daki British Fashion Award'da prestijli “Yılın Markası? ödülünü evine götürdü. Duygusal bir konuşma ile eşini onurlandırdı: “David, bana her gün ilham veriyorsun. Beni destekliyorsun. Bunu mümkün kılan sensin. Sana ve çocuklarıma hayranım.” 


MAĞAZA 2014 ik SİNE 
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Moda değişir fakat Victoria Beckham'ın defilelerinde değişmeyen bir şey var o da ön 
sırada David ve dört çocuğunun (Harper, şu an 6 
yaşında, Cruz 12, Romeo 15 ve Brooklyn 18) şovu hevesle birlikte izleyip coşkuyla alkışlamaları. 
Tasarımcı 2016 Sonbahar/Kış defilesinde, koleksiyondan sade parçalar içinde alkışları kabul ederken, ailesi de orada bulunuyordu. 


“Kadınların mağazaya deneyim için gelmelerini istiyorum. Buna moda diyoruz. Eğlenceli olmalı.” 


o BRİTANYA 
İMPARATORLUK 
NİŞANI ALMASI 2017 


Hayatının en önemli günlerinden birinde Victoria, moda ve yardım hizmetleri için Cambridge Dükü tarafından Buckingham Sarayı'nda OBE nişanı ile ödüllendiriliyor. Victoria o gün için mükemmel bir arka fon oluşturan, sade ve siyah uzun bir elbise seçti. Victoria'ya ödülünü alırken David, annesi Jackie ve babası Tany Adams da eşlik etmişti. 


NJAMIN FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 


HABER; İk IRABE 


ALFRED SOFA 

RIVERA COFFEE TABLE 
MEMOIRE ARMCHAIR 
JACOUES COFFEE TABLE 
CARMEN OTTOMAN 


design Roberto Lazzeroni 


MASLAK YAPI” 


FİNE 


İNTERİORS 


An intimate look. 
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Meri Benardel& 


Daron 
Mouradian'ın 
Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olan “Açıkça 

Gizli Oyun'un küratörlüğünü 
Prof. Dr. Hasan 
Bülent Kahraman üstlendi. 


BM Seda Bakan 


DARON MOURADIAN'DAN 


İZLEYENİ MUTLU 
EDEN SERGİ 


Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Galeri KHAS, sanatçı Daron Mouradian'ın “Açıkça Gizli Oyun isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 


| dünyanın dört bir yanındaki sergilere katılan ve birçok ülkede kişisel sergi açan, Türkiye'de ise 2012 yılından bu yana Galeri 77 ile Contemporary İstanbul'a katılan sanatçı Daron Mouradian'ın bu özel sergisi sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı. | Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Daron Mouradian'ın izleyiciye sanatın öteki yüzünü gösterdigini belirtiyor ve ekliyor: “Bu yapıtların içinde ironiler, hicivler, yergi- 


ler, eleştiriler var. Bunlar izleyenlere geniş ölçüde mutluluk veren resimler. İnsanlara yeniden sanat yapıtından kayıtsız biçimde zevk alma hakkını iade ettiğini düşünüyorum. Bu sergide müthiş bir maharet, bilek ve sanatçılık başarısı söz konusu. Bunu bugünkü çağdaş sanat dünyasına bir teklif olarak sunuyorum.” Gecede sanatçı Daron Mouradian, sergi için özel hazırlanan kataloğunu da sanatsever- H ler için imzaladı. 


MUSTAFA CANTÜRK 


M Yahşi Baraz 


M Hasan Bülent Kahraman mM Mustafa Aydın 


Daron Mouradian'ın çeşitli dönemlerde yaptığı i resimleri bir araya getiren “Açıkça Gizli Oyun” K | sergisi sanaiseverlerden yoğun ilgi gördü. 


B Selin Demiratar 
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Siyah çerçeve! 
cool gözlüklerizen az Erdem Kadak 


gözlükleri ilkokul 
Zamanlarından bu 
Yana takıyormuş. 


ea | 


KU 
1 


EİN MORALIOĞLU 


> O, kuşkusuz günümüzün en romantik tasarımcılarından. Çiçekli 

elbiseleriyle moda dünyasındaki yerini sağlamlaştıran Erdem, Cambridge 

“Düşesi Catherine'in de gözdesi olmuş dürumda, Yarı Türk, yarı İngiliz bir Kanadalı olan Moralıoğlu, moda serüvenini HELLO"'ya anlatıyor. 


..— 
Bi .......... AKTA ld Lada Li bd b bi << > EŞ a 


Erdem'in yeni koleksiyonu 


çiçekli kadifelerle dolu. Çiçeklerin olmadığı bir sezon onun için düşünülemez. Bu romantik elbiselerin çıkış noktası ise Erdem'in ikiz kardeşinin Barbie bebeği olmuş. 


gi bir romantik, kemiklerine kadar mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahip olan ünlü moda tasarımcısı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımları- nın takipçileri arasında First Lady'ler ve Claire Foy, Kiera Knightley gibi Hollywood yıldızları bulunuyor. 

Moralıoğlu günümüzde dünyanın en ünlü Ingilizlerinden biri olarak anılsa da o, aslında yarı Türk, yarı İngiliz bir Kanadalı. Toronto'da Ryerson University'de başladığı moda eğitimini Londra'da Royal College of Art'ta tamamlamış. Kendi adını verdiği markası, aynı anda tüm moda dergilerinin stil sayfalarını süslüyor. Erdem markası, aynı zamanda yeni nesil aristokratların da favorisi. 

Erdem, “Bu kadar çok ve farklı tipteki kadının benim tasarımlarımı tercih ettiğini görmek beni her zaman gururlandırmıştır” diyor. Gözlüklü ima-Jıyla ünlü couture ustasıyla buluşup tutkularını ve ilham kaynaklarını konuştuk. 

HELLO!: Anladığım kadarıyla tasarladığınız ilk elbise, ikiz kız kardeşiniz içinmiş. Nasıl bir elbiseydi anlatır mısınız? 
Ek olarak, ikiz kız kardeşinizin olması bugünkü kişi olmanızda ne kadar etkili oldu, neler düşünüyorsunuz? 

Erdem: Aslında onun Barbie bebeği için yaptığım oldukça kaba dikişli, daire kloş, midi etekli straplez bir kokteyl elbisesiydi. Onu hâlâ saklıyorum. Lego ve Playmobil'le oynadığım kadar, kız kardeşimin 


muhteşem bebekleriyle de oynama imkanına sahiptim. Bu açıdan iki farklı kişi olarak yeüştüm. İnsanın bir ikiz kardeşi olması gerçekten çok eğlenceli bir durum. Dünyaya geldiğin andan beri her şeyi başka biriyle birlikte yapıyorsun. Kız kardeşim neredeyse benim kadın versiyonum gibidir. O ve ben birbirimize çok yakınız. 

HELLO!: Londra'da en sevdiğiniz gizli yeriniz, sığınağınız neresi? 

Erdem: Londra Kütüphanesi ndeki rafların arası. Oraya sık sık araştırma yapmaya gidiyorum ve kitaplar arasında saatlerce kaybolabiliyorum. 

HELLO!: Şu anda hangi kitabı okuyorsunuz? 

Erdem: Truman Capote'un 
“Portraits and Observations? 
adlı kitabı. Capote'un kariyeri boyunca yaşadıkları, Elizabeth Taylor gibi yıldızların muhteşem portreleri, kısa öykü ve makaleler şeklinde verilmiş. Ayrıca huysuzluğunu sevdiğim Marlon Brando'yla Japonya'da geçirdiği bir hafta sonunun hikayesi de var. Ek olarak arkadaşım 
Liz Goldwyn'in 1897'nin Los Angeles'ını anlattığı “Sporting Guide' ve Margaret Atwood'un kısa hikayelerinden oluşan “Wilderness Tips” isimli kitabını da okuyorum. 

HELLO!: Gözlüğünüz en az sizin kadar ünlü. Nereden satın alıyorsunuz? Ve modeli ne? 

Erdem: Aslında birçok stil- de farklı gözlüklerim var. 
Ama hepsini Oliver b 


Peoples'tan satın alıyo- 


Erdem'in geçen sezon hazırladığı Erdem x H&M koleksiyonu, yılın en heyecan verici moda olaylarından olmuştu. Erdem tutkunu ünlü isimlerden Alexa Chung, Barbara Palvin ve Kate Bosworth, defilede tasarımcıyı yalnız bırakmadılar. 


rum. Okuldayken talihsiz bir çift tel çerçeveli gözlüğüm vardı ama o günden beri bu köşeli, siyah, kalın çerçeveli gözlüklerden takıyorum. 

HELLO!: Bugüne kadar markanızı tercih edenler arasında birçok ünlü kadın oldu. 
Michelle Obama'dan Cambridge Düşesi Kate Middleton'a ve daha geçenlerde fark ettigim üzere Meryl Streep'e kadar uzanan bir liste bu. Unlü bir kişiyle ilgili çok özel bir anınız var mı? Ayrıca şimdi bir Erdem kitabı yaptığınızı farz etsek, kapağına koymak isteyeceğiniz o muhteşem elbiseli kadın kim? 

Erdem: Bu kadar çok ve farklı tipteki kadının benim tasarımlarını tercih ettiğini görmek beni her zaman gururlandırmıştır. 

HELLO!: Bilgisayar ve telefonunuzdaki ekran koruyucunuzdaki fotoğraf nasıl bir şey? 

Erdem: Geçen yılki ilkbahar- yaz koleksiyonu defilemizin sahne arkasından bir kare. 

HELLO!: En son satın aldıgınız sanat eseri nedir? 

Erdem: David Hockney imzalı 'lan, Fountains Abbey, Yorkshire” isimli dev boyutta bir kolaj satın aldım. 
Londra'daki yönetim merkezimizde duruyor. Bu eseri sevme sebebim şu: Fotoğrafın al- 


tünda David Hockney'nin ayaklarını görüyorsunuz; bu sebeple tam olarak sanatçının bakış açısından bakıyormuş gibi hissediyorsunuz. 

HELLO: İlk işlerinizi etkileyen ya da tekrar tekrar seyrettiginiz bir film var mı? 

Erdem: Tekrar tekrar seyrettiğim film “Picnic At Hanging Rock” (Hanging Rock'ta Piknik). Tam bir Viktoryen gotik klasiğidir. Aynı anda hem şirin hem tuhaf öğeleri içinde barındırır. Beyaz pudraya bulanmış, her yeri kolalı Victoria çağı kızlarının yavaş yavaş açılmalarını anlatır. Bu filmin çok güzel ama yine de acayip bir rüya hissi veren karanlık altyapısını çok severim. 

HELLO!: Hayali bir akşam yemeği düzenlesek ve yaşayan 
/ yaşamayan yedi kişiyi davet edecek olsanız bunlar kimler olurdu? 

Erdem: Iruman Capote, Yves Saint Laurent, David Hockney, Irving Penn, Nina Simone, David Lynch, Wolfgang Tillmans. 

HELLO!: Son yıllarda katıldığınız Met balolarından en hatırda kalan anınız? 

Erdem: Franca Sozzani'nin beni Pedro Almodövar ile tanıştırdığı an. Hİ 


SHINAN GOVANI 


FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 


Erdem'in en büyük hayranları arasında 


yeni nesil aristokratların, özellikle de 


Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın olduğu bilinen bir gerçek. Düşes, 


sadece Trooping the Colour gibi 


önemli milli etkinliklerde Erdem markasını tercih etmekle kalmıyor, onun tasarımlarını resmi ziyaretlerde de giyip dünyaya tanıtıyor. Middleton, 2011'de / 


gerçekleştirdiği Kanada gezisinde ve geçen ay Stockholm'de katıldığı resmi akşam yemeğinde de Erdem'in koleksiyonundan birer parçayı tercih etmişti. Ve pek tabii kız kardeşi Pippa Middleton da ablasının izinden gidiyor, 


Erdem giyiyor. Bir başka Erdem hayranı olan Prenses Eugenie yakın zamanda basına dağıtılan resmi nişan fotoğrafı için poz verirken üzerindeki elbisenin altındaki imza yine Erdem Moralıoğlu idi. Mayıs 


ayında Prens Harry ile evlenecek olan Meghan Markle'ın gelinliğini kimin tasarlayacağı merak konusuydu. 
Geçen yıl prensiyle birlikte Jamaika'da katıldığı bir düğünde Erdem marka 


bir elbise tercih eden Meghan, kendi gelinliği için ise Ralph & Russo tercih etti. Meghan bir röportajında, “Erdem benim yıllardır giydiğim bir marka” diyerek kendi ağzıyla da modacıya hayranlığını ifade etmişti. Ünlü modacı ise elbette bu tür haberleri konuşmaktan ve yorum 


yapmaktan kesinlikle kaçınıyor. 
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14 Mart | 16 Nisan 2018 


Küratör: Kenan Bahadır Derre 


PAZAR KAHVALTISINDA 
BULUŞTU 


Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Tezman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Tezman'ın ev sahipliğinde geçen hafta düzenlenen brunch davetinde tekne tutkunları bir araya geldi. 


ekne tutkunları, Piyalepaşa İstanbul'da kurulan özel bir alanda, bir hafta boyunca Beneteau Antres 60B, Glastron GT 225, Pirelli 880 ve Pirelli S280 model tek- 


neleri görme fırsatı bulacak. Etkinlik kapsamında 18 Mart Pazar günü organize edilen brunch daveti keyifli anlara sahne oldu. Tezmarin ve Piyalepaşa Istanbul iş- 


birliğiyle 17 Mart'ta başlayıp 25 Mart akşamına kadar devam edecek etkinlikte Boat Show Eurasia Fuarı'nın yıldızı olan Beneteau Antres 60B, Glastron GT 225, Pirelli 880 ve Pirelli 5280 model tekneler incelenebilecek. Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ile Tez- > man Holding Yönetim Kurulu Uye- 


M Ralf Tezman, Adnan Polat, Cengiz Yatağan 


TEKNE TUTKUNLARI 


Etkinlikte, ressam Cengiz Yatağan'ın eserlerinden 


LARUS Ve YA 


oluşan “Tekamül” isimli sergi de davetlilerin beğenisini kazandı. 


Zdr” 


t 


M Şebnem |. Ayşe Polat, Celal Çapa 


Tezmal; Emre Kütük, Umut Elçiğ elli BM Sanem Tezman 


ga as e» 
| ni Lİ ; 


MB Banu Birkan 


Tezmarin ve 
>. XX) Piyalepaşa İstanbul 
>— A «ei işbirliğiyle düzenlenen 

7 azl etkinlikte davetliler 
İder 14 keyifli anlar yaşadı. 


si Ralf Tezman'ın ev sahipliğinde düzenlenen brunch'ta aralarında Sezai Taşkent, Abdullah Oğuz, Berk - Aslı Ekşioğlu, Ibrahim Bitargil, Şebnem - Celal Çapa, Abdullah Burnaz, Siren Ertan ve Pınar Sabancı Özçapkın gibi ünlü isimler benzersiz tekneleri, özel olarak hazırlanan limanda yakından inceleme şansı buldular. 

Aynı zamanda etkinlik kapsamında bir hafta boyunca devam edecek olan ressam Cen- 


giz Yatağan'ın eserlerinden oluşan “Tekamül” isimli sergide yer alan tablolar da davet- 
. : . ri iin 2 

lilerin beğenisini kazandı. Adnan Polat ile Erol Tezman'ın harika bir ev sahipliği yaptığı kahvaltıda bir araya gelen tüm misafirler, çok güzel bir hafta sonu etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduklarını ve çok keyif aldıklarını be- Hİ lirttiler. 


GÖKSEL MENTEŞOĞLU 


m Abdullah Oğuz - Mehrnoush Esmaeilpour “ 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“Yardım etmek bencil bir davranış ya da acımdan kurtulmak için bir savunma mekanizması olarak algılanabilir. Ama azla da birçok şey yapılabilir.” 


30 yıldan uzun bir süredir 
insan ticaretinin son bulması için çalışan Porto Rikolu yıldız, zor anlara her zaman hazır olduğunu söylüyor ve müziğini yabancıların acısını iyileştirmek için kullanıyor. Komşularına olan bağlılığının sınırları 

yok. Gülümsemesi “Harvey”, 
Inna” ve 'Maria' gibi kasırga kurbanları ya da Asya, Haiti ve Meksika'daki depremzedeler için bir umut kaynağı. HELLO! USA onu 2017'nin en yardımsever insanı seçli... 


RİCKY 
MARTIN 


2017 YILININ 
YARDIMSEVERİ 


sil bir kalbe sahip olmak son dakika haberi olmamalı. Aynı şekilde ihtiyacı olanlara yardım etmek de bir kutlama nedeni olmamalı. En azından Porto Rikolu şarkıcı ve oyuncu Ricky Martin böyle düşünüyor. Ancak 2017 çok fazla olayın olduğu bir yıl oldu; depremler, kasırgalar ve yangınlar binlerce yuvayı yıktı ve Meksika, Teksas, Florida, Porto Riko ve Los Angeles'ta yüzlerce hayatı söndürdü. Trajediden önce birçok sanatçı hazır olduklarını söylediler ve hatta mükemmel şekilde bir çeşit kurtarıcı haline geldiler. Ricky, 


kurbanlar için Ricky Martin Vakfı aracılığıyla 4 milyon Dolar'dan fazla yardımda bulundu ve binlerce yaralı ruhu teselli etmek, acılarını paylaşmak için Porto Riko ve Meksika'ya gitti. Dayanışma kelimesinin anlamı, yardım etmenin gerekliliği, insani yardım çalışmaları sırasında oyun oynayan oğulları Matteo ve Valentino ile daha iyi bir insan olmak için nişanlısı Iwan Yosef'ten aldığı ilhamla öncü bir rol üstleniyor... Milyonların sevgilisiyle bunu ve daha birçok konuyu Los Angeles'taki 

evinde konuşuyoruz. b» 


Şarkıcı, kendi adını taşıyan vakfının tişörtü içinde Maria Kasırgası kurbanlarının yanında. 


“PORTO RİKO 


HELLO!: Dünyadaki herhangi bir yerin yıkımını görmeye hiç hazır değildik aslındak. Kariyeriniz boyunca gördüklerinizin sizi hassaslaştırdığını düşünüyor musun? 

Ricky Martin: Seni kaya gibi sağlamlaştıran da bu diyebilirim. Vakfım için 14 yıldır sıkı çalışıyorum ama bana dünmüş gibi geliyor. Birçok şey yaptık ve bazen yeteri kadar yapmadığımızı hissediyorum. 

IMmanılmaz bir şey; bir gün uyanıyorsun ve farkında olmadan köleliğe karşı oluyorsun; çünkü bu, benim başlattığım bir hareket degil ve o anda kendime şu soruyu soruyorum: “Köleliğe karşı mısın?” Yeni çağın köleliğin- den bahsediyoruz ve Dubai gibi çok uzaklara gitmemiz gerekmiyor. 


New York'ta, Los Angeles'ta onunla karşılaşabiliriz. Kısa bir süre öncesine kadar New York en fazla insan ticareti yapılan şehirdi. Yani oradan Avrupa'nın Doğusuna, güya modellik yapmak için gidiliyor ya da Avrupa'nın Doğusundan onları New York'a yolluyorlar. Çünkü top model olmaya gidiyorlar ya da Midwest'ten New York'a getiriyorlar. Söylemek istediğim; Kamboçya, Tayland, uzaklara gitmemiz gerekmiyor. Burada, bu ülkede, güçlü ülkelerde kölelik var. 

HELLO!: İnsani yardım işlerinde dünyadaki birçok kız ve erkek çocuğuyla ilgilendiniz. Hayat kurtarma konusunda kendinizi sorumlu hissediyor musunuz? 


R. Martin: Nasıl hissetmem ki? 14 yıldır bu işin içindeyim ve tanıklardan duyduklarıma hâlâ şaşırıyorum. Kurbanlarla iletişim kuruyorum ve “Konuş benimle, başına ne geldi, neyin çözüm olacağına inanıyorsun?” diyorum. Bugün tarihe not düşmek için kasırgalara (Teksas, Florida, Porto Riko) karşı koyarken -bunu söylüyorum çünkü tsunamiden sonra Tayland'da, depremden sonra Haiti'de yaşadım- kaçakçılar kirli işlerini yapmak için halkın zayıflığın- dan faydalanıyorlar. 

Tabii birçok çocuğun yetim ya da öksüz kalması, Tayland olayında olduğu gibi, çok karanlık bir şey ve hepsi birbiri- b ne bağlı sosyal sorunlar. 


Yukarıdan aşağıya doğru: 
Ricky ve Luis Fenai, Porto 
Riko yolculuklarında Maria Kasırgası kurbanlarına yardım eden askeri birliklere zaman ayırdılar. 

Ricky, vali Ricardo Rosello ve oğlunu selamlıyor. 

Adaya yardım malzemesi götüren FEDEX uçağından bir görüntü. 

Yurttaşları Luis Fonsi ve 
Nicky Jarn'ın yanında dayanışmasını gösterirken. 
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Ricky, Maria 
Kasırgası sırasında 
Porto Riko'daydı. 

Ne kardeşlerinden ne de babasından 

günlerce hab alabildi. Insani yardım uçağı adaya giden ill 


Juan Belediye 


zararları görme için dolaşıyor. ; 
(Altta sağda.) Bü röportajın sonunda 
Ricky, Meksika ve 
Porto Rico'için 4 
milyondan fazla bağış toplamayı başardı. 


HELLO!: Tüm sanatçıların sosyal hizmet 


yapması gerektiğine inanıyor musunuz? 


R. Martin: Birçok insan bana bu soruyu soruyor. Bize müziğin, performansın verdiği çağrı gücünden yararlanmamız gerektiğine inanıyorum ve bu tür şeylerden bahsetmeliyiz. Herkesin sorunları olduğu bir gerçek ve herkes ş “Evimde başa çıkacağım zaten yeteri kadar sorunum var.” Ama herkese aynı şekilde yardım ederken, birisi için bir şey yaparken, başkasına yardım ederken kendimi iyi hissediyorum. 

HELLO!: Birçok işiniz arasında -Las Vegas'taki gösteriniz (All In), “Versace? dizisi çekimleriniz, iki çocuğunuz, düğün planlarınız- insani yardım işlerine nasıl öncelik veriyorsunuz? 


— 


R. Martin: Şöyle dediğin bir an geliyor: “Müzik bitti.” 
Müzik onlara ulaşmama yardım eden bahaneydi. Benim amacım, hayatımın geri kalanını diğer hayatları kurtarmaya adamak. Aynı zamanda bağışta bulunmak ve yöneticilerle konuşmak. Kendime önce bilgi edinme, sonra eğitim görevini verdim. ABD Kongresi'ne gittim, konuyla ilgili konuştum. 
Kanunları güçlü hale getirdiler, birçok ka- nun koydular. 

HELLO!: Sizin için dayanışma nedir? 

Ricky Martin: Kendini bir saniye unutman ve yanındakini görüp ona yardım etmen. Ben sanatçıyım, yaratıcıyım ve bazı 


“Kambocya'daki manevi akıl hocam bana, “Bir hayatın değişimine odaklan. 
Bir hayatı değiştirirsen zaten birçoğunu değiştirdin demektir” demişti.” 


şeyleri şimdi istiyorum! Ozellikle birinin 


acı çektiğini gördüğünde ve yardım edebileceğini bildiğinde. Anlık doyum; biz sanatçılar bunu yaşıyoruz, bu yüzden sahnelere dönüyoruz. Çünkü şarkı söylü 

seni alkışlıyorlar, birçok şey hissediy Kamboçya'daki manevi akıl hocam kısa bir süre önce, ona kendimi hayat kurtarmaya adamak için bu dünyayla ilişkimi kesmek istediğimi söylediğimde bana şöyle dedi: “Bir hayatın değişimine odaklan, bir hayatı degiştirirsen zaten birçoğunu değiştirdin demektir.” > 
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HELLO!: Matteo ve Valentino dayanışma içinde olan çocuklar mı? 

R. Martin: Bu evde empatiden bahsedilir. Bizim için komşumuzun ne durumr- da olduğunu görmek önemlidir. HELLO! 
beni “Yılın Yardımseveri? seçtiği için çok teşekkür ediyorum. Bu trajediler birçok kahraman doğuruyor. Sokaklarda bir sürü kahraman var. Ve hiç yapılmayan yapılıyor. Oldukça sert bir şekilde dibe inildi ancak farkında olmayan birçok insan için de bir uyanış oldu; kısaca hiç doğru dürüst acı çekmemiş kişiler, acıdan kurtulmanın yolu- nun komşuya yardım etmekten geçtiğini fark ettiler. 

HELLO!: Bu yıl, yardım amaçlı seyahatlerinizde aldığınız en büyük hayat dersi neydi? 

R. Martin: Bazen basit bir gülümseme, trajedi içindeki binlerce kişiyi iyileştirebi- 


Ricky, insani yardım uçuşlarıyla okulları ve çocuk yuvalarını da ziyaret etti. Burada onu tsunami sonrası Tayland'da görüyoruz. 
(Ustte.) Şarkıcı aynı zamanda UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olarak yardım ettiği kurbanlara oldukça yakın oldu. (Solda.) 


“Kolları sıvamak ve mücadeleye devam etmek gerekiyor. Böylece bunun gibi röportajlar çıkar.” 


liyor. Benden çok daha uzun yıllardır çalışan birçok aktivistten bunu öğrendim ve bana şöyle diyorlardı: “Ama sen deli misin? Müziği bırakamazsın. Twitter ve Instagram'da milyonlarca takipçin var. Gücünün olduğu yer orası. Bunu kullan. Bu konudan bahset. Birçok insan görmezden gelecek ama mesajını paylaşacak bir kişi olacaktır.” Bu eğitmenlerden biri yemin ederim benimle kötü konuştu ve bana, “Sen kim olduğunu sanıyorsun? Kibirli b...k mu?” dedi ve yetmiyormuş gibi ekledi: “Sen dünyayı değiştireceğini mi sanıyorsun? Hayır, hayır sen bir kişiyi değiştirebilirsin. Bir insanın hayatını değiştirmek için gayret edersen, zaten kazanmışsındır.” Sadece bu kadar. Onemli olan, konuşurken izlemek, kolları sıvamak ve bir beklentiye kapılmadan savaşa devam etmek ama sert ve kararlı adımlarla. Böylece kararlılıkla, 


bunun gibi röportajlar çıkar. 

HELLO!: Yardım etmeyi kim öğretti? 

R. Martin: Anne ve babam benim süper kahramanlarım. Şimdi biraz çocuklarım da öyle. Günlerimi geçiriyorum, inişlerim çıkışlarım oluyor ve birçok hata yapıyorum. 
Porto Riko'yu bu kadar kırılgan gördüğüm- de çok üzüldüm. Ağlamak için duşa girdim. 
Duştan yatağa geçtim ve üç gün yatakta kaldım. Sonra kalktım ve kuzeye, çocuklarıma gittim. Onlara sarıldım, öptüm ve Porto Riko'ya gideceğimi açıkladım. 

HELLO!: Onların da babaları gibi asil kalpleri var mı? 

R. Martin: Onlar çok açıklar. Onlara, “Ne yapmak istiyorsunuz” diye soruyorum. Para bağışlayan organizasyonlar olduğunu açıklıyorum... Oğullarımdan biri bana, “Babacıgım o zaman kumbaramı açmak istiyorum. Hepsini vermek istiyorum” dedi. 
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“12 yaşımda tişörtümü ve tenis ayakkabılarımı Brezilya'da çocuklarla paylaştım ve bana, “Bu ne?” dediler. Başkalarını düşünmek, İşte bu beni i iyi insan yapıyor.” 


HELLO!: Bunu işittiğinizde ne hissettiniz? 

R. Martin: Süperman benim yanımda aptal kalır; çünkü o perspektifi çocuklarım bana veriyor. Onlar içimden ağladığımı bilmiyorlar. En iyisi şimdi bilgi sahibi olmaları, büyüdüklerinde bunu okuyacaklar ve benim için yaptıklarını anlayacaklar. Çünkü onlar kumbaralarını veriyorlarsa ben de benimkini vermeliyim. 4 milyon Dolar bağışa ulaştık ve ilerliyoruz. Yardım etmek isteyen sadece rickymartinfoundation.org'u ziyaret etmeli. 
Her kuruş değerli. 

HELLO!: Çok asil bir kalbiniz var. 

R. Martin: Her şeye rağmen bir süreç içindeyim. 46 yaşında olmama rağmen kendimi tanıyarak, şüphelerle ilerliyorum... Bazı şeylerde iyiyim ama belirsizlikler, günü günürnelikler var ve bundan rahatsız olmuyorum. 
Yaptığım ufak bir çalışmanın bile birçok kişide bir devrim yarattığını gördüm. 

HELLO!: 30 yıldır sosyal projelerin içindesiniz. 

R. Martin: Doğru. İlk hayırsever işim 12 
yaşımdayken oldu. Menudo Müzik Grubu'na girdiğimde bizi UNICEF'in İyi Niyet Elçileri yaptılar, Brezilya'da sokaklar da çocuklarla çalıştık. Beni çok etkiledi. O sokak çocuklarına uyum sağlayıp dolaşmaya çıkıyorduk. 
Aynı yaştaki çocuklarla fikir alışverişinde bulunuyorduk ve benimkinden çok farklı gerçekleri vardı. Bu beni sarstı. 12 yaşında evim- den çalışmak için çıkmıştım. 

HELLO!: Kendinizi her zaman iyi insan olarak mı hissettiniz? 


R. Martin: Katolik olarak büyüdüm, evde oldukça maneviyatçıydık, ben papazın yardımcısıydım. Ben şanslıydım ama başkaları- nın acısına üzülüyorum. 16-17 yaşındaki birçok çocuğun okullarının olmaması, sokaklarda kalmaları, savunmasız olmaları... Ve sokaklarda kaldıktan sonra artık var olmayan evlerine dönmek istiyorlar. 

HELLO!: Vatan aşkınız her zaman biliniyor... 

R. Martin: Evet ama biraz garip bir durum; çünkü kasırga gününde reddetme halindeydim. “Rüzgar yön değiştirecek, rüzgar yön değiştirecek, bizim oraya ulaşmayacak, geçip gidecek, geçip gidecek...” Ve o anda, sessizlik. Ailenle iletişim kuramıyorsun. Kasırga olduğunda Las Vegas'taydık ama ba- 


Ricky Martin, Las 
Vegas'taki gösterisi 
“All in'de en başarılı temalarını bir araya getiriyor ve Porto 
Rikolu ruhunu kutluyor. 


Ri 
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ER / 
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Ricky Martin, hayatındaki en büyük kazançlarının yanında; oğulları Valentino ve Matteo ile nişanlısı Jwan Yosef. 


bam ve kardeşlerim Porto Riko'daydı. Diğerleri benimle birlikte Las Vegas'taydı. Ve tek istediğim şey ilk uçağa atlayıp Porto Riko'ya gitmek, babama ve kardeşlerime sarılmaktı ama böyle bir seçenek yoktu. 

HELLO!: Bütün o gördüğünüz şeylerden sonra ne değişti? 

R. Martin: Böyle trajediler sana dokunuyor ve sıradan biri olduğunu daha çok hatıriyor sun, aynı acılarla ve aynı huzursuzluklar ve belir sizlikler le. Ailemin ölü ya da canlı olduğunu bilmeden üç uzun gün geçirdim. 
Meksika kariyerim için bir beşik olmuştu. 
Meksika'da deprem oluyor ve aynı zamanda Porto Riko'dan geçerken sen iki tarafa da gitmek istiyorsun. Meksika'ya yardım etmeye gitmek istiyorsun ve daha da zayıf görünen bor to Riko” ya yardım etmeye gitmek istiyorsun. Ülke olar ak daha iyi olacağımıza dair umudu hiç kaybetmedik, bölge için bir örnek oluşturuyoruz. 

HELLO!: Diğer yandan, 2017 sizin için aşk dolu bir yıl oldu. Biraz düğün planlarınızdan bahsedelim. 

R. Martin: Sana, çok âşık olduğumu söyleyebilirim. Hiç olmadığım kadar âşık. Ancak güzel bir plajda gerçekleşmeyecek dü- günü hayal etmem de çok zor. Bunun için biraz beklemek zorundayız. Ama üç günlük bir kutlama olacak ve belki farklı şehirlerde. 

Jwan'ın ailesi Suriyeli ve şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne gelemiyorlar. Belki bu yüzden, hem Karayip hem Avrupa dü- günü yapabiliriz. Eşime ve aynı zamanda çocuklarıma âşık olduğumu tüm dünyaya haykıracağım. Hİ 


HAZIRLAYAN: AGUSTINA BINOTT FOTOĞRAFLAR: BAP VE PATRICIO CABRAL 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THE RITZ-CAR 


ASTANA, 


THE RITZ-CARLTON 


THE RITZ-CARLTON'DA 


POP-UP 
LEZZET GECESİ 


The Ritz-Carlton İstanbul'da hizmet vermeye başlayan Flamingo ©BiveLounge düzenlenen renkli bir partiyle kapılarını açtı. Pop-up konseptiyle tasarlanan mekan iki ay süreyle her gece 80'lerin global ve yerel renklerini Istanbul'a taşıyacak. 


po bir partiyle kapılarını açan Flamingo ©Bleul.ounge, Istanbulluların ve şehre gelen konukların yeni eğlence adresi olmaya kararlı. 80”lerin retro temasından yola çıkarak hazırlanan pop-up mekanın konsepti daha önce Marriott International bünyesin deki lüks otellere de danışmanlık veren İngiliz tasarımcı Philip O'Sullivan'ın imzasını taşı- 


DelemenmAlı 


yor. Konsepte özel canlı müzik, DJ performansları, mekana özel kokteyller ve menü The Ritz-Carlton İstanbul'un seçkin hizmetiyle birleşerek, şehirde yenilik arayanlar için eğlenceli bir alternatif sunuluyor. Geçen hafta Flamingo © BleuLounge'ın açılışı için düzenlenen partiye cemiyet, sanat ve medya dünyasından 

çok sayıda isim katıldı. LI 


1980'lerin retro temasından yola çıkılarak hazırlanan pop-up mekan sadece iki ay açık kalacak. 
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İDLARY OF 
THE WEEK 


Hazırlayan: Kemal Atılgan 


| Kez:i 
Bonomo, 
—am Alper Eroğlu, 


Burcu il Esmersoy, 


Metin Hara 


CAN BONOMO & METİN HARA 


“KIRDIYSAK ÖZÜR DİLERİZ” 


rkek bakım markası Axe, bilinen en büyük erkeklik klişelerini birbiri ardına yıkarak özgürleşme çağrısı yaparken yine müziğin evrensel dilini kullandı. Geçen yıl Nilüfer'in unutulmaz “Erkekler Ağlamaz” şarkısını, “Erkekler De Ağlar” olarak cover'layan Can Bonomo, bu kez erkeklere “Beni Affet şarkısı ile seslendi. Ozür dilemenin bilimsel ve duygusal yönünü anlatan Metin Hara ise özür dilemenin bize hissettirdiği duyguyu katılımcılarla yaptığı “Kalbin Eksenin- de Bir Özür? meditatif çalışması ile paylaştı. 


M Ensar Safal,'Emir - Fatoş Sarıgül, Arda Turan, Ali Altınbaş, Çâğrı Erhan, Ercan ır Mustafa Saral 


ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN 
KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 


Ar Üniversitesi öğrencileri, Türk zılayı ile ortaklaşa bir kan bağışı kampanyası başlattı. “Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için, sen de kan ver bu şanlı ordu için” düşüncesiyle aynı çatı altında bir araya gelen öğrenciler, sosyal medya mecralarından #benvarimsendevarmisin hashtag'i ile diğer üniversite öğrencilerine çağrıda bulunuyorlar. 

Kampanya kapsamında ilk olarak milli 


futbolcu Arda Turan ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Emir Sarıgül, Afrin'deki askerlerimiz için kan bağışında bulundu. 

Altnbaş Universitesi'nde düzenlenen etkinliğe Arda Turan, Emir Sarıgül, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Universitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Uyesi Yrd. Doç. Dr. Fatoş Altınbaş Sarıgül katıldı. 


BÜYÜKYALI, MEDİCİ AİLESİ'Nİ AĞIRLADI 


Es değerlerin topluma kazandırılması kapsamında, Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Horansa'daki Medici Ailesi ile irtibata geçü. Medici Ailesi'ne ait eserlerin Büyükyalı Istanbul'un sanat merkezinde sergilenmesi ve sanatsal eğitimler konusunda işbirliği yapmak üzere davet ettiği Medici Ailesi'nin günümüzdeki yaşayan temsilci- 


db... | İl “Medici Ailesi olarak sanatın, sanatçının ve tarihi mimarinin korunmasının en büyük destekçisiyiz” 
diyen Ottaviano de'Medici di 
Toscana di 
Ottajano ve Ozak 
GYO Yönetim 
Kurulu 
Başkanı 
Ahmet Akbalık objektife birlikte böyle poz verdi. 


si Ottaviano de'Medici di Toscana di Ot tajano, geçen hafta Istanbul'a geldi. Büyükyalı Istanbul projesini gezen Ottaviano de'Medici, projeden çok etkilendiğini belirterek, “Bu yapılar tamamlandığında hem eski Istanbul şehir dokusunu yansıtacak hem de kültür-sanat fonksiyonu ile insanların iyi ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar sunacak” dedi. 


TRUMP'TA 
“ENİ HER CUMARTESİ 
W 70 SÖYLEŞİ GÜNÜ! 
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Trump AVM, etkinlik günü ve saatini değiştirebilir. 


İ)LARY OF 
THE WEEK 


2 in geçmişten bugüne şehir yaşamına ve sosyal hayata kattığı tüm detayların güçlü bir kurgu ve titiz bir çalışmayla sergiye dönüştüğü, bir semte adını veren fabrika Bomontü'nin 'Kendine Has 
Sergisi", 12 Nisan'a kadar Deniz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Koleksiyoner Mert Sandalcı'nın yıllarca topladığı değerli parçalardan oluşan sergi, Bomonti'de kurulan fabrikanın sosyal hayatının şekillenmesine nasıl katkı sağladığını izleyiciye sunuyor. Açılışta konuşan serginin küratörü Burçak Madran, sosyal tarihe ilişkin bir sergi hazırladıklarını söyledi. Bunun özellik- 


TARKAN, 'FIZY KONSERLERİ” 
ILE AVRUPA'DA! 


rkan, yedi yıl aradan sonra, geçen haziran ayında sevenleri ile buluşturduğu albümü “10” kapsamındaki konserlerine Avrupa'da devam ediyor. Megastar, mart ve nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da “Tarkan fizy Konserleri'nde sevenleriyle buluşacak. Tarkan'ın Alman- ya ve Hollanda'da gerçekleştireceği konserlerin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Rotterdam ve Düsseldorf konserlerinin biletleri hızla tükenen Megastar'ın konser maratonuna yoğun istek üzerine Düsseldorf'ta bir konser daha eklendi. Tarkan, 29 Mart'ta Berlin'de başlayacağı ve 29 Nisan'da Hamburg'da sonlandıracağı konserlerinde dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirecek. 
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DENİZ MÜZESİ'NDE, 
'KENDİNE HAS BİR SERGİ” 


le Bomonti ve Feriköy semtlerine odaklanan bir sergi ok duğunu belirten Madran, ziyaretçilerin İstanbul'un bir döneminin sosyal yaşantısına ilişkin pek çok anıyı yeniden anımsayacaklarını vurguladı. 


rkan Yazıcı, 
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© DEFSANE 
PİLOTLARA FIA'DAN 
ONUR ÖDÜLÜ 


luslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Dünya Motorsporları Konseyi Uyesi olan TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ile Konsey Vekil Üyesi TOSFED Başkanvekili Eren Uçlertopra- 
$ı, Dünya Motorsporları Konseyi toplanası ve FIA Hall of Fame ödül töreni için Genevre'deydi. FIA'nın otomobil sporlarının önemli isimlerini onurlandırma- 


yı hedeflediği Hall of Fame ödül töreni Cenevre'de gerçekleşti. Odül töreni kapsamında, üç kez dünya şampiyonu olan efsane Formula | pilotu Sir Jackie Stewartve Kanadalı Formula | ve Nascar pilotu Jacgues Villeneuve onur ödülü aldı. 


Eğlenceyi doyasıya yaşamak için Aile Paketi avantajlarını kaçırmayın! 


Çocuk biletleri 
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'den başlayan fiyatlarla 
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JASMİN BARUH 
SİLON 
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LİANA 
HANANEL 


.E 
ASLI AYŞE 
İZMİRLİ AND 


BERİL 
GEBEŞ 


MELİKE 
KUVVET 


a 
BURCU GÜNDOĞAR 
URFALI 


MİNA BAŞARAN VE CAN ARKADAŞLARI 


MELEKLERE VEDA 


Geçen hafta Dubai'den İstanbul'a özel uçakla dönüş yapan Mina Başaran ve yakın arkadaşları, yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayata veda etti. Kayıpları tüm Türkiye'yi büyük üzüntüye boğan 
11 genç kadın, aileleri ve sevenleri tarafından son yolculuklarına uğurlandı. 


o 

İp, düşen özel jetin Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'a ait olduğu, kızı 

Mina Başaran ve arkadaşlarının da jetin için- 


de olduğu haberi tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Ailesinin tek kızı olan ve Başaran Holding'de yönetim kurulu üyesi olarak çalışan 28 yaşındaki Mina Başaran, 14 Nisan'da 


işadamı Murat Gezer ile evlenecekti. Evlilik hazırlıkları yapan ve son olarak da çok sevdiği arkadaşları Burcu Gündoğar Urfalı, Sinem Akay, Zeynep Goşkun, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Ayşe And, Aslı İzmirli, pilotlar Beril Gebeş, Melike Kuvvet ve hostes Eda Uslu ile birlikte Dubai'ye giden 


Mina Başaran ve arkadaşları, yaşanan talihsiz uçak kazası sonucu hayata veda etti. Başaran Grubu'nun genç veliahdı Mina Başaran, Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi genç işadamı Murat Gezer ile mutlu ilişkilerini ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da düzenlenen dillere destan nişan tö- 


zaharmahal ve 


reninin ardından çift, 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğün hazırlıkları içindeydi. 

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı, Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle aileleri ve sevenleri eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Törene Mina Başaran'ın annesi Beril Başaran, babası Hüseyin Başaran, kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın aileleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar oğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş ve çok sayıda tanınmış isim ve sevenleri katıldı. 

Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii? nde düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandılar. Aslı İzmirli'nin annesi Gülay ve babası Coşkun İzmirli, kızlarının son yolculuğunda tabutun 


g 

Arap Emirlikleri'nden 

Başaran Holdi y, İSİN, Iran'ın güneyd ti 
, Şehrikürdi kentine.bağlı Durk Ehar Köyü yakınlarına düşmesi 
İC icesinde hayatâ veda eden üçü ebat toplam.11 genç kadın üm pü Ten a boğdu. © i 5 z 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başından ayrılmadılar. Ayşe And'ın ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilanı da dikkat çekti. Duygulandıran ilan- da, “Kızımız Ayşe'miz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazasın- da geldikleri melekler diyarına, melek olarak geri döndüler” yazıyordu. 

Bir çocuk annesi Liana Hananel için Ulus Musevi Mezarlığı'nda, Jasmin Baruh Siloni için de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Musevi cemaatinden çok sayıda kişi katıldı. Kazada yaşamını yitiren Zeynep Çoşkun'un cenazesi Bursa'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Pilot Melike Kuvvet'in cenazesi ise Konya'da defnedildi. Kabin memuru Eda Uslu, Beylikdüzü'ndeki Fatüh Sultan Mehmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna Hİ uğurlandı. 


BÜLENT KAYA - GÖKSEL MENTEŞOĞLU MUSTAFA CANTURK 


Ja Şeyda Başaran, Hüseyin BaŞâran, Can Başaran 
la. 1 
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TÜRKİYE AİLESİ 


Burcu Gündoğar Urfalı'nın naaşının başından ayrılmayan eşi Sinan Urfalı, Gonca Sadıki, kardeşi Levent Gündoğar ve baba Haluk Gündoğar. (Üstte.) Sinem Akay'ın naaşı da ailesi ve sevdikleri tarafından omuzlarda taşındı. (Altta.) 


Yakın arkadaşlar Burcu Gündoğar Urfalı, Sinem Akay, Zeynep Coşkun, Liana Hananel, Jasmin Baruh Siloni, Ayşe And, Aslı Izmirli ve Mina Başaran, Dubai dönüşü yaşanan kazada hayata veda etti. 
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M Erdoğan - Yelda - Revna - Yıldırım Demirören 


Mina Başaran'ın tabutunun üzerine nişanlısı Murat Gezer tarafından pembe güllerle kaplı “Muriy'n” yazılı çiçek buketi konuldu. 


- MEdwina Sponzâ: M Azade Özsoy 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Mina Başaran ile arkadaşlarının cenaze törenine yoğun katılım olurken, anne Beril Başaran ve baba Hüseyin Başaran'ın üzüntüsü herkesi ağlat. 
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M Ediz Elhadef - Gabriela Palatchi Elhadef 


İran devlet televizyonundan kazayla ilgili büyük bir jest yapıldı. Devlet televizyonunun sunucusu, Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. iranlı sunucu Rıza Raşilpur, mesajını Türkçe okudu. 


MA 
Liana Hananel'in ailesi cenazeye çelenk gönderilmesi 


yerine hayır kurumlarına ya da Liana Kalma Hananel anısına Ulus Okulu U.O.M.L'ye bağış yapılmasını istedi. 


( N 
Aslı İzmirli ve Ayşe And'ın cenazeleri Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namaz sonrasında defnedildi. Her iki arkadaş 


da aileleri ve sevenleri tarafından son yolculuklarına dualarla uğurlandı. 


FAL Ey 


Kaza kurbanlarından Ayşe 
And'ın ailesi kızlarına 
“Ayşe'miz bize verilen bir hediyeydin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun” 

sözleriyle veda etti. 


HAFTANIN Oo <2 


PANORAMASI 


HAZIRLAYANLAR: BÜLENT KAYA, GÖKSEL MENTEŞOĞLU, MUSTAFA CANTÜRK 


MUCİZE LEZZETLER 


DENEYİM MAĞAZASI'NDA 


İstinyePark içindeki Arçelik Deneyim Mağazası'nda gerçekleşen “Mucize Lezzetler? pişirme etkinliğinde bir araya gelen sosyal yaşamın tanınmış isimleri çilekli risotto, ton balık soslu biftek ve yeşil çay matcha'lı panna cotta hazırladılar. Arçelik küçük ev aletleri, ankastre fırın ve ocaklar kullanılarak hünerlerin sergilendiği atölyede profesyonel mutfak deneyimi yaşayan davetliler, hazırladıkları yemekleri birbirleriyle paylaşarak keyifli anlar yaşadı. 


MGorkemozZder 


KOKTEYLİ 


Dermo kozmetik ve medikal kozmetik sektöründe 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren 
Nish Pharma, dünyada 'Mucizevi Gençlik Kokteyli” olarak bilinen *'H100” serumunu Türkiye'ye getirdi. “Her 100'de gençlik” sloganı ile kozmetik sektöründe bir çığır açtığı konuşulan yeni ürün, Les Ottomans Otel'de düzenlenen bir davetle tanıtıldı. Nish Pharma Kozmetik Genel Müdürü Orçun Duygun, eşi Müge Duygun, 
Opr. Dr. Dilek Avşar ve Deniz Akkaya'nın ev sahipliği yaptığı tanıtıma ilgi yoğun oldu. — 


GALERİ İDİL'DE ÇOK ÖZEL BİR SERGİ 


Galeri İdil, resim sanatının duayen isimleriyle, o teylinde, davetliler eserleri büyük bir hayranlık son yılların yükselen değerleri, orta ve genç ku- içinde izlediler. İdil Yılmaz “Ülkemizin güzide şak sanatçıları “Seremoni” adlı özel bir sergide o sanatçıları arasında bir seçki yaptık. 30 sanatçıbuluşturdu. 21 Mart'a açık olacak sergide 30 sa- nın eserlerinden oluşturduğumuz bu sanat senatçının birbirinden değerli öderler sanatse- oremonisinde her bir sanatçı kendi özgün tarz ve verlerle buluşuyor. Gali sahibi İdil Yılmaz'ın üslubuyla, çeşitli tekniklerde yapılan resimleriy- ev sahipliğinde açılışı gerçekleşen serginin kok- le yer alıyor” dedi. 
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Soho House İstanbul'da yapıldı. Ay Yapım'ın pu- 

z yap y rap Pp 
ŞAHSİYET ÇOK BEĞENİLDİ hutv için çektiği 'Şahsiyet'in oyuncuları, dizinin ilk bölümünü izlemek için basın gösteriminde bir 


“m Pelin Diştaş 


Yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaristliğini Hakan Günday'ın üstlendiği, yapımcılığını Kerem Çatay, Pelin Diştaş'ın yaptığı ve başrollerini Haluk Bilginer ile Cansu Dere'nin paylaştığı 'Şahsiyet' adlı dizinin basın gösterimi Beyoğlu 


araya geldi. “Şahsiyet'te 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) kesişen yolları, heyecan dolu bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. 


BM Hande Can Yüce 


PALANDÖKEN'DE 
EĞLENCE ZİRVE YAPTI 


Türk Telekom Prime End of Winter ile sezonu harika bir eğlence ve etkinliklerle kapatan Palandöken Sway Otel, ünlü isimlerin akınına uğradı. Türk Telekom Muud Sahnesi'nde ilk gece Zeynep Bastık'ın muhteşem performansı, gala gecesinde Fser Yenenler'in #tbt show'u ile eğlence doruğa çıktı. vey DJ David Şaboy ve Percussion Tai gecenin iler- iç) leyen saatlerinde tempoyu iyice yükselterek A End of Winter misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı. Etkinlik kapsamında, Mercedes- | Benz'in konfor ve yüksek performansı bir & araya getiren Premium Pick-up aracı | 


X Class'in test sürüşleri de yapıldı. . 
mM Umut Elçioğlu 
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DUNYASINA 
SİMDİ DARA 
YAKINSIN 


ELLE Mart sayısına //24 
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Ünlü model, Paris'te takıldi objektife. Valentino deri ceketi, içine giydiği altın rengi ve siyah karli yaka elbisesi ve dizüstü 


çizmeleriyle oldukça havalı görünen Karlie Kloss, bu hafta stil ilhamımız oluyor. 


1. Elbise, Saint Laurent 2. Deri ceket, Michael Kors ADİ 3. Uzun süet çizme, Christian Louboutin si 4. Çanta, Givenchy 5. Kolye, Ellery 


HOLLYWOOD:STİL-GÜZELLİK :SAĞLIK SANAT :'FOKUS:-ASTROLOJİ 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ILURMVALIIL. MALDİVLER 


biri olan Hurawalhi Island Resort, lüksü 

ve dinlenmeyi bir arada isteyenler için yaratılmış beş yıldızlı bir dünya. Çocukların kabul edilmediği bu adres, Lhaviyani Atoll'deki mercan resiflerinin ortasında yer alıyor ve Maldivler'in başkenti Mal&den 40 dakikalık bir deniz helikopteri yolculuğuyla varılıyor. 

Lagün boyunca yan yana uzanan muhteşem tasarlanmış 90 adet villa, muhteşem bir şekilde konumlandırılmış. Her biri nefes kesen bir manzaradan eşit bir şekilde faydalanıyor. Okyanus kenarına konumlandırılmış kendi kumsalı ve iskelesiyle “Ocean Pool Villa'lar ise bizim favorimiz. 

Dört ayrı restoranın bulunduğu tesisteki göz bebeği, 5.8 adlı restoran. Okyanusun 5.8 metre derinliğinde konumlandırılan bu sualtı restoranı, nefes kesen manzara eşliğinde eşsiz bir deneyim sunuyor. Aktif yaşamı sevenler için te- 


N | aldivler'in gerçek huzur adreslerinden 


nis, badminton, plaj voleybolu, deniz bisikleti, balık tutma, dalış ve daha birçok alternatif bulunuyor. 

Hurawalhi'nin spa merkezi Duniye, adanın günbatımına denk gelen tarafında yer alıyor. 
İzole bir şekilde, tropikal bir dekorasyon anlayışıyla tasarlanan özel terapi odaları, yine okyanus üzerine konumlandırılmış. Böylelikle misafirler masaj esnasında gözlerini kapadıkların- da dalgaların sesini dinleyebilir ya da cam zemin sayesinde balıkları izleyebilirler. Duniye, evren anlamına geliyor ve spa'nın felsefesini yansıtıyor; tüm dünya üzerinden, antik çağlardan modern dünyaya kadar uzanan terapileri evrensel bir anlayış ve yaklaşımla kucaklıyor. 
Asya ve Afrika'dan büyük bir etkilenme söz konusu, kimyasal olmayan, organik bileşimlerle yaratılan Healing Earth ürünlerinin yanı sıra lokal içeriklere de yer veriliyor. Giderseniz mutlaka merkezin imza terapisi olan; Bali masajı, 


Fe 


ayak terapisi ve cilt bakımını da kapsayan “Heaven on Earth'ü deneyin. Rahatlamanın yanı sıra kendinizi tepeden tımağa yenilenmiş hissedeceksiniz. Gerçek anlamda şımartılmak isteyenlerin asla hayalkırıklığına uğramayacakla- 


rı Duniye Spa'da ister rahatlama, ister anti-ageing ya da anti-stres, her türlü ihtiyaca uygun terapi bulunuyor. Eİ 


Las Ventanas'”ın sonsuzluk havuzu, okyanusur;engin mavisiyle buluşarak adeta manzarayla bütünleşiyor. 
Tesisin yenilikçi sopa merkezinde ise Young Living'in esansiyel yağları kullanılıyor. 


a 
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LAS VENTANAS, BAJA 
CALIFORNİA YARIMADASI, 
MEKSİKA 


aja California Yarımadası her ne kadar partileriyle adını duyur- İ | 

muş bir adres olsa da son zamanlarda Hollywood yıldızlarının 

gözlerden uzak, dinlenme ve arınma için gittikleri bir yer olmaya başladı. Los Angeles veya Mexico City'den kısa bir uçuşla varılan Los Cabos'tan 30 dakikalık mesafede bulunan Las Ventanas Al f viii Paraiso'ya ulaşabiliyorsunuz. Cortez Denizi'ni gören 180 derecelik N bir açıda inşa edilmiş olan tesisin bembeyaz mimarisi, masmavi okyanus ve terracotta Meksika motifleriyle muhteşem bir kontrast oluşturuyor. Dört ayrı restoranıyla birçok farklı alternatif sunan tesiste Teguila & Ceviche Bar'dan en taze deniz ürünleri ile Meksika mutfa-Şından seçmeler sunuyor. Eşsiz plajıyla nefes kesen otelin tepesinde ise bir sonsuzluk havuzu yer alıyor. 


: 


Healing Earth Las Ventanas'ın yenilikçi spa merkezi, özel spa villaları ve ortak ürünlerinin yeşil alanlara konumlandırılmış, palmiye ağaçlarının gölgesindeki te- | kullanıldığı Duniye rapi kabinleriyle keyifli bir deneyim vaat ediyor. Huzur verme odak- | | | Spa'daki terapi lı Four Elements” terapileri, lokal bitkiler ve şifalı otlar ile yapılıyor. 
odalarının her biri “Raindrop Aromaterapi”, “Desert Stone” ve iki terapist tarafından uy- ili okyanus üzerine gulanan “Twenty Fingers' masajı, merkezin öne çıkan uygulamala- tan konumlandırılmış, rından. Gwyneth Paltrow ve Jennifer Aniston'ın da tercihi olan bu i eşsiz bir ambiyansa adres, kendini bir yıldız gibi şımartmak isteyenler için mükemmel mr iğii | sahip. (Ustte.) bir seçenek. LI ! | ? 
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ACOLUALINA RESORT & SPA, 
SLAM) İSLES, MMAMI 


tlantik kıyı şeridini seviyor ama South Beach'in o son derece renkli ve ışıltılı partilerinden uzakta olmak istiyorsanız, rotanızı kuzeye, Sunny Isles Beach'e çevirmeniz gerekiyor. Daha sakin plajlara sahip olan bu kıyı, sakin bir tatil arayanlar için mükemmel alternatifler sunuyor. Bunlardan bir tanesi de tasarım mağazaların yer aldığı Bal Harbour'a yürüme mesafesinde olan The Acgualina. 
Üç büyük havuzu, muhteşem bir spa'sı ve 


üç restoranıyla ailecek kalabileceğiniz son derece şık bir adres. Her an yoğun ve çocuk dostu olan tesisin en alt katında dilerseniz tüm dünyadan uzaklaşabileceğiniz spa merkezi bulunuyor. Son derece büyük bir alana yayılmış olan bu merkezde erkek ve kadın bölümleri ayrılmış durumda. Rahatlama odaları Himalaya tuzu kayalıkları ile çevrilmiş, sauna, kristal buhar odası, buz çeşmeleri, soğuk Arktik ve sıcak Karayip duşları bulunuyor. İki saat sürecek olan 


RAGDALE LAL, 


Espa ürünlerinin kullanıldığı Acgualina Resort&Spa'da 
“Salt&Oil Scrub” ve 'Orange Blossom' sıkılaştırıcı 

baskı masajı favori uygulamalardan. 


terapiniz öncesi yapmanız gereken tek şey bakım odanızı ve size uygun olan Espa ürünlerini seçmeniz. Cildinizi plaja hazırlamak için önerimiz, “Salt&Oil Scrub” bakımı- nın ardından “Orange Blossom' sıkılaştırıcı baskı masajını yaptırmanız. Florida portakalın vatanı olarak bilindiğinden gitmişken mutlaka yaptırmakta fayda var. Merkezin ünlü misafirleri arasında Ivanka ve Melania Trump ile “The Real Housewives of Beverly Hills'ten Lisa Rinna bulunuyor. 


LEICESTERSHIRE 


ngiltere'nin muhteşem kırsal bölgesinde; Leicestershire'ın eşsiz güzellikteki 

doğasına hakim Ragdale Hall, modem dünyanın stresinden sizi uzaklaştıracak birçok kısa/uzun programlar sunuyor. İngilizlerin kimi zaman anne-kız, kimi zaman da romantik bir çift olarak hafta sonu kaçamağı olarak tercih ettikleri adres, pilates veya yoga gibi özel paketlerle tatili renklendiriyor. Eğer hava güneşliyse tenis, yürüyüş, bisiklet ve eşsiz bahçeleri gezeceğiniz birçok açıkhava aktivitesine katılabilirsiniz. Yedikleriniz de son derece sağlıklı seçeneklerden oluşuyor. Hatta 


Hidro ve termal spa'larıyla hizmet veren Ragdale Hall, eşsiz doğa manzarasıyla gerçek bir huzur noktası. Güzellik bakımlarıyla da fark yaratan merkezin yeni Clarins “TriActiw cilt bakımı ise en sevilen uygulamalardan. 


dilerseniz daha hafif menüler de seçebiliyorsunuz. Güne kontinental bir kahvaltıyla başlayıp, açık büfe öğlen yemeği ve daha şık bir akşam yemeği ile günü bitiriyorsunuz. Genel anlamda sakinlik, huzur ve rahata odaklı tesisteki ortak alanlarda cep telefonu kısıtlamaları da var. 
Hidro ve termal spa'nın bulunduğu merkezde 12 farklı hidroterapi ve termal alan bulunuyor. Bunlar arasında “Candle Pool' adı verilen mum ışıklı termal havuz, şelale havuzları, volkanik tuz mağaraları, saunalar ve 25 metrelik sıcak havuz bulunuyor. Terapi odaları son derece stil sahibi ve konforlu, uygulamalar ise oldukça geniş bir yelpazede. Cildi derinlemesine temizleyen scrub'lardan yapay bronzluk uygulamalarına, detox bakımlarından manikür ve pediküre, kozmetik akupunktur- dan çakra dengeleyici hidroterapilere ve Hint usulü baş masajına kadar birçok ritüel var. Güzellik uygulamaları ile de fark yaratan merkezin yeni Clarins “TriActive” cilt bakımı ise en sevilenlerden. 


THE LIFECO WELL-BEING MERKEZLERİNDE 


YENİ TREND SAĞLIKLI TATİL KAÇAMAĞI 


Türkiye'yi detoks ile tanıştıran ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenen The LifeCo; Bodrum, Antalya ve Phuket”teki well-being merkezlerinde, bedensel arınmayı ruhsal ve zihinsel yenilenme ile tamamladığı özel prosramlar sunuyor. 
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“XY ünümüz koşullarında maruz 

kalınan hava kirliliği, stres, 

J hareketsizlik, tüketilen işlenmiş gıdalar ve daha birçok sebeple vücutta biriken toksinlerden en etkili şekilde arınabilmek, modern hayatın getirdiği hastalıklardan korunabilmek ve sağlıkla yaş alabilmek için uzmanlar; yılda en az iki defa bilirkişi kontrolünde iyi bir detoks programı yapmak gerektiğini vurguluyor. Özel bir beslenme planını tamamlayan etkili terapilerin sunulduğu The LifeCo programları kişide kısa vadede hissedilir olumlu değişiklikler ile sonuçlanıyor. Programlar uzun vadede yaşlanma saatini tersine çeviriyor, kaliteli bir yaşam için kişinin kendine yapabileceği en iyi yatırım olma özelliği taşıyor. 

The LifeCo merkezlerine sağlıkla arınmaya ve yenilenmeye gelen misafirler, kendilerine özel olarak hazırlanan detoks veya sağlıklı beslenme programları ile modem yaşam koşullarının getirdiği bedensel ve zihinsel toksinlerden arınıyor, well-aging terapileri ile gençleşiyor, fazla kilolarından kurtulma şansı yakalıyor. 

The LifeCo merkezlerinde; master detoks, ketojenik beslenme, intermitent fasting gibi raw-vegan 


ve besin değeri yüksek menüler- den oluşan doğal ve alkali beslenme planları, kişiselleştirilmiş egzersiz programları, nefes terapileri ve zihin detoksu gibi farklı uygulamalar ile destekleniyor, sağlığa ve iyi yaş alma sürecine bütünsel bir perspektiften bakılıyor. 360 derece sağlıklı yaşam felsefesi kapsamında The LifeCo; ozon tedavisinden manyeto terapiye, tuz odası terapilerden özel sağlık protokollerine birçok uygulama ile zihnin ve vücudun tazelenmesi-yenilenmesi yönünde uzun ve kaliteli bir yaşama dair tüm ihtiyaçları karşılıyor. 

Bodrum, Antalya ve Phuket olmak üzere üç farklı lokasyonda sağlıklı yaşam severleri ağırlayan The LifeCo well-being ve detoks merkezleri; üç-yedi gün veya daha uzun süreli programlar ile yeni trend “sağlıklı tatilin dünya çapında bilinen adresi olarak göze çarpıyor. 

Önemli işadamlarından Hollywood yıldızlarına çok değerli isimleri ağırlayan The LifeCo merkezleri, Kate Moss, Lottie Moss, Naomi Campbell, Kelly Brook ve Woody Hatrelson gibi dünya çapında tanınmış ünlü modellerden aktörlere birçok önemli ismin de sağlıklı yaşam partneri. Kİ 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lı bir koşturma içerisinde devam ederken; Ele- 


Pu çok kadın düğün hazırlıklarına heyecanmental Spa birbirinden şık paketleriyle sizleri 


ELEMENTAL SPA 


Gelin hamamı icin en sık adres 


Elemental Spa, düğün hazırlığı yapan tüm kadınlara bekarlığa veda partisinden selin hamamına 

ve özel bakımlara kadar birçok keyifli 


alternatif sunuyor. 


adres aramaktan kurtarıyor. Gelin hamamından masaj paketlerine, bekarlığa veda partilerinden spa masaj çeşitlerine uzanan çeşitli alternatifler, çok özel bir gün yaşamak isteyen gelin adaylarını bekliyor. 


Özel günlere özel hizmetler 

Şehir karmaşasından uzaklaşarak günün yorgunluğunu Elemental Spa'da Bali masajı, aromaterapi masajı, sıcak taş terapisi, refleksoloji, G5 seansı gibi medikal ve Uzakdoğu masaj çeşitleriyle atabilirsiniz. 
Oldukça geniş bir alana sahip hamamda gelin hamamı ritüelini gerçekleştirebilir, saunada toksinlerinizden arınabilir, cilt bakımıyla da bu özel günü tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kendi tercih edeceğiniz hizmetleri seçebilir, dilerseniz hazır paketlerden yararlanabilirsiniz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitede bir kullanım alanı bulunan Elemental Spa, kalite, konfor ve şıklığı bir arada sunarak değerinize değer katıyor. Tel: 0 216 6903430 TB 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LHW THE GRAND TARABYA 
THERAPIA SPA 
Sir I Je o Yeyr 4 A T a 
Sizi yaza hazırlıyo! 
“Reformer Pilates? dersleri ve vücut bakımları ile yaza formda girin, formda kalın... 


HW The Grand Tarabya 

Therapia Spa'nın, Reformer 

Pilates dersleri, konsantrasyon, kontrol, stabilizasyon, akıcılık, doğruluk ve nefes egzersizleriyle vücudu sıkılaştırıp forma sokarken ruhu da rehabilite ediyor. 

Faydaları saymakla bitmeyen 

Reformer, omurgayı hizalaması, postürü düzeltmesi, skolyoz gibi kronik hastalıkların tedavisinde de 


oldukça etkili olmasının yanı sıra yaşam kalitesini ciddi oranda yükseltiyor. Esnekliği artırarak kaslar- da bulunan bağ dokularının güçlenmesini ve yırtık/zedelenmelere karşı daha dirençli olmasını sağlayan Reformer Pilates, vücudun en önemli güç ve ağırlık merkezi olan core bölgesine yoğunlaşarak sırt ve bel ağrılarını azaltıyor. Ayrıca nefesi düzenlemesi ve kanda oksi- 


jen oranını artırmasıyla kişinin yaşam kalitesini yükseltirken dinginliğini de sağlıyor. 


Sıkılaştırıcı vücut bakımları... 

Ayrıca LHW The Grand Tarabya Therapia Spa'nın vücuda yo- 
Sun nem ve mineral sağlayan yosun bakımında; Britanya sahillerin- den elde edilen saf mikro toz, su yosunları da uygulanıyor. Bu saye- de denizden gelen bu güç vücudu inceltiyor, metabolizmayı uyarıyor ve toksinlerin hızla atılmasını sağlıyor. Cildi asidik değerinden arındıran bu bakım, aynı zamanda cildi 


nemlendiriyor ve rahatlatıyor. 

25 yaşından itibaren oluşan, 
ince çizgiler ve ifade çizgilerine karşı geliştirilen profesyonel antiageing bakımı Thalgo'nun yeni nesil anti-ageing sistemi ile ilk seanstan itibaren pürüzsüzleştirme, doldurma ve toparlama etkisini var. Kolojen üretimini düzenleyen, yoğun kırışıklık bakımı ile cildin nem ihtiyacını karşılayan ve elastikiyeti sağlayan bu bakım da Therapia Spa'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bİ 

Daha fazla bilgi için, 

spa&ihegrandiarabya.com 
Tel: 0 212 363 33 10 


Spa&Fitness 


Award-winning world class wellness service.” 


Dünya standartlarında, ödüllü bir spa deneyimi... 
*World Luxury Spa Awards 2017 Luxury Hotel Spa Winner 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yatt Regency İstanbul 

Ataköy'de yer alan, adinı güçlendiren ve koruyan tanrıça Levana'dan alan spawellness merkezi; kişiye özel spa deneyimleri sunarken fit ve sağlıklı bir bedene kavuşmanızı sağliyor. World Luxury Spa Awards 2017'de Luxury Hotel Spa kategorisinde ödül kazanan Levana Spa&Fitness'ta farklı bir deneyimin tadını çıkarmaya hazırlanın. 


Kişiye özel yaklaşımlar 

Kendinize koyduğunuz sağlık hedefleri ne olursa olsun, Levana Spa&Fitness'ta size uygun çözüm- 


ler mutlaka var. Life Fitness markasına ait en yeni ekipmanların yer aldığı modern donanımlı spor salonunda uzman eğitmenler eşliğinde yapacağınız egzersizlerle yaza formda bir başlangıç yapabilirsiniz, Sadece size özel tasarlanacak bir eğitim programıyla bedeninizi canlandırırken; açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odaları, buz çeşmesi, soğuk su banyosu ve macera odalarıyla da rahatlığın benzersiz etkisine teslim olun. Maksimum 200 kişi kapasiteli Levana Spa&Fitness; reformer pilatesten kickbox'a en güncel egzetsiz trendlerini sunuyor ve her 


Bahar ile venilenme zamanı 


gün 07.00 - 22.00 saatlerinde tüm spor tutkunlarını bekliyor. Levana Spa&Fitness üyeleri kendilerine özel hazırlanan antrenman programlarıyla form tutarken, spa tarafından düzenlenen etkinlik ve tanıtımlara exclusive olarak katılma şansı elde ediyor. 


Canlanmış bir beden 
Levana Spa&Fitness üyeleri, kendilerine özel antrenman programlarını tamamladıktan sonra masajların tadını çıkarıyor. Uzman terapistler tarafından uygulanan, en özel yağ karışımlarının kullanıldığı spa terapilerinde üyelere özel 


Kışı deride 

bırakıp tatlı bir bahar mevsimine hazırlandığımız bugünlerde 

sadece doğa değil; 
bedeniniz de kış uykusundan uyanıyor. 
Bedeninizin ihtiyaç duyduğu onarım 

ve canlılık, Levana 
Spa&Filness'ın uzman ellerinde hayat buluyor. 


yüzde 15 indirim de bulunuyor. 
Aromaterapiden derin kas masajına, çakra volkanik taş masajından anti-stres masajına kadar pek çok farklı masaj türlerinin sunulduğu merkezde hamam, sauna ve çiftlere özel süit bir oda da yer alıyor. 


Cildinize gençlik dokunuşu 

Spor ve masajın ardından merkezde cilt bakımı kürlerini deneyebilirsiniz. Levana Spa'nın havyarlı yüz bakımı en solgun ciltlerde bile mucizeler yaratırken, antioksidan vitamin C bakımı genç ve tazelenmiş bir cilt vaat ediyor. 

Tel: 0212 463 1234 
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Iluzur durası 


Muhteşem ambiyansı ve eşsiz hizmetleriyle BeFine Sports&Spa, tüm masaj ve bakımlarda misafirlerine özel avantajlar sunuyor. 


itanic Business Bayrampaşa, Titanic Business Kartal 

ve Titanic Port Bakırköy'de hizmet veren BeFine Sports & Spa, iyi görünüp iyi hisse tmek isteyen misafirlerine karşı konulmaz bir fırsat sunuyor. 

5000 m”ye yayılan spa ve sağlıklı yaşam alanıyla, bedeninizi ve ruhunuzu arındırmak için tüm hizmetlerin bir arada sunulduğu Be-Fine Sports & Spa'da, pazartesiden cumaya, her gün 11:00-15:00 saatleri arasında tüm bakımlarda geçerli yüzde 30 indirim uygulanıyor. 
Anti-stres masajıyla yoğun temponuzun yarattığı stresten kurtulabi- 


lir, altın veya inci masajlarıyla lüksün tadını çıkarabilir, Thai ya da Bali masajlarıyla Uzakdoğu'yu keşfe çıkabilirsiniz. Hindistan'ın Vedik kültürüne dayanan 5 bin yıllık bir doğal şifa sistemi olan Ayurve- da ile sağlık sorunlarınızdan kurtulabilir, yüzde 100 doğal cilt bakım ürünlerinin kullanıldığı bakımlarla cildinize hak ettiği değeri verebilir ya da Türk hamamında tüm yorgunluğunuzu atabilirsiniz. Kendinizi daha özel hissetmek için VIP ritüeller de sunan BeFine Spa, Balneo terapileriyle vücudunuza eşsiz bir dinginlik kazandırıyor. 

Tel: 0 212 4678100 


> 


a 
Spa & Fitness | 


YENİLENMENİN EŞSİZ MUCİZESİ 
ŞEHRİN KALBİNE YERLEŞTİ 


Yorgunluk ve stresten arınmak için şehirden kaçmayın! 
CVK Safira Spa & Fitness'ın eşsiz masaj ve terapileri İstanbul'un merkezinde sizi bekliyor. 

Pilatesten fitness'a dilediğiniz alanda deneyimli antrenörlerden alacağınız özel dersler de sizi ideal formunuza daha hızlı kavuşturacak. 


W 


cvkhotelsandresorts.com ZA 
7 
© parkbosphorus C VW K 


© safiraspafitness HOTELS & RESORTS 


Spa, üyelik ve 

paket ders bilgileri için: 

0212377 8888/0212 37787 73 
spa.satis(parkbosphorus.com Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:8, 34437 İstanbul 
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XVK Park Bosphorus Hotel 

(sn içinde hizmet veren 
'CVK Safira Spa & Fitness, 

zengin masaj ve terapi imkanları, spor aktivitesi seçenekleri ve zarafet ile lüksü bir araya getiren tasarımı ile öne çıkıyor. Şehrin kalbi Taksim Gümüşsuyu'nda bulunan 
CVK Safira Spa & Fitness sağlıklı yaşam tutkunlarının gözdesi... 


İki ayrı fitness alanı, açılır kapanır cam tavanlı yarı olimpik yüzme havuzu, pilates, grup dersleri ile spinning stüdyosu ve fonksiyonel antrenman alanıyla tüm sporseverlere hitap eden CVK Safira Spa & Fitness'ta özel antrenörlerle de çalışabilirsiniz. Bu özel dersler sayesinde, daha disipline bir antrenman programı ile çalışmak ve 


CVK SAFIRA SPA & FITNESS 


A * AM Ci 
Ndan 4 ye bakım 
CVK Safira Spa & Fitness, şehir hayatının yoğun temposunda, 


yenilenmeye ve zinde kalmaya özen gösterenlerin vazgeçilmez adreslerinden... 


motivasyonunuzu sürekli yüksek tutmak mümkün. Pilates, fitness, fonksiyonel antrenman ya da vücut geliştirme gibi farklı alanlarda sunulan özel ders paketleriyle hızlı ve etkili sonuçlar elde ediliyor. 
Gün ışığı alan kubbesi ve geleneksel tarzda tasarlanan mimarisiyle gerçek Türk hamamı tecrübesi yaşatan CVK Safira Spa 
& Fitness, mevsime uygun olarak açılır-kapanır cam tavanlı yarı-olimpik yüzme havuzuyla da fark yaratıyor. Grup dersleri, spin- 


ning, pilates, fonksiyonel antrenman stüdyoları ve kişiye özel ders paketleriyle merkez, sağlığınız ve ideal formunuz için en uygun adres. 12 farklı masajın uygulandığı CVK Safira Spa & Fitness'ta Bali, aromaterapi ve Tayland gibi popüler masajların yanı sıra vücuttaki enerji akışını düzenleyip dolaşım bozukluklarını azaltmayı hedefleyen ve yoğun şehir hayatının sebep olduğu stresi azaltmaya yönelik masajlar da sunuluyor. Bİ 

Tel: 0(212) 377 88 88 
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THE LIFECO 
Detoks ile saslıklı bir yasam 


Vücudunuz bazı belirtiler vererek sizinle konuşmaya çalışıyor olabilir. Uzmanlar, günümüz yaşam koşullarında herkesin iyi bir detoks prosramına ihtiyacı olduğunu söylüyor. 


“Yünümüz yaşam koşullarında sağlıkla hayatta kalma- 

A ya çalışırken; sürekli olarak uyarıcılara maruz kaldığınız şehir hayatı, iş stresi, hızla akan ve yetmeyen zaman, zamansızlığa bağlı sağlıksız beslenme, zihin yorgunluğu gibi konular bedeninizde bazı belirtiler ile kendini gösteriyor ve sizin için artık tehlike çanları çalıyor olabilir. Sebepsiz ortaya çıkan ve sık tekrar eden baş ağrıları, 


doğal hali ile artık renksiz, mat ve solgun görünen bir cilt, regl öncesi şiddetli ağrı ve yoğun duygu durumu değişiklikleri ve nedenini bilmediğiniz daha birçok problemin ortak ve kesin çözümü yo-Şun bir detoks programı yapmaktan geçiyor olabilir. 

The LifeCo uzmanları; kilo verme etkisi ile ün salan ancak özün- de sağlıklı bir beden ve zihne kavuşmak, diğer bir deyişle sağlıklı 


bir birey olabilmek için uygulanan “detoks'un kaliteli yaşayabilmek ve yaşlanmadan yaş almak için belirli aralıklarda uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. 

The LifeCo merkezlerinde kişinin ihtiyacı paralelinde oluşturulan detoks programları vücuda çeşitli yollarla giren ve dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmayı sağlıyor. Tüm programlar, detoks organları olarak görev yapan bağırsak ve karaciğer yolu ile bedensel toksinlerden temizlenmeyi; yoga-meditasyon seansları ile ruhsal rahatlamayı, mindfulness programları ile zihinsel arınmayı sağlıyor. 

Bodrum Türkbükü, Antalya 
Lara ve Tayland Phukette; doğa içinde, iyileşme odaklı, huzurlu bir ortamda, kişinin enerji seviyesini yükseltecek şekilde tasarlanan The LifeCo merkezleri, misafirlerine tamamı arınma sürecinin etkisini artıran yoğun terapiler, protokoller ve uygulamalar sunuyor. El 

www .belifeco.com.ir 


Dişever Yor Clement H ero | 
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Şehir karmaşasından uzaklaşarak günün yorgunluğunu Elemental SPA'da Bali Masajı, Aromaterapi Masajı, Sıcak Taş Terapisi, Refleksoloji, G5 seansı gibi medikal ve uzak doğu masaj çeşitleriyle atabilirsiniz. Oldukça geniş bir alana sahip hamamda gelin hamamı ritüelini gerçekleştirebilir, saunada toksinlerinizden arınabilir, cilt bakımıyla da bu özel günü tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kendi tercih edeceğiniz hizmetleri seçebilir, dilerseniz hazır paketlerimizden yararlanabilirsiniz. 


Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak kapasitede bir kullanım alanı bulunan Elemental SPA, kalite, konfor ve şıklığı bir arada sunarak değerinize değer katıyor. 


Elemental Spa; hafta içi 09:00 - 22:00 saatleri arasında; hafta sonu ise 10:00 - 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 


ii — elemental spa hakkında 


0216 690 3019 EY (A 


ulaşabilirsiniz. Dişever Your Element Here | 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ALDREY & GİVENCHY 


7.NRAFETİN 
ALTIN CAGI 


91 yaşında aramızdan ayrılan Givenchy'nin kurucusu 
Hubert de Givenchy, modaya kattığı yüksek doz zarafetin yanında, Audrey Hepburn'ün ikonik görünümleriyle de her zaman hatırlanacak... “Zarafete altın çağını yaşatan tasarımcı” unvanlı Givenchy ve Hollywood'un zarafet simgesi Audrey Hepburn ile geçmişe kısa bir yolculuk yapıyoruz. 


HAZIRLAYAN : SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


Audrey Hepburn, 

rol aldığı filmlerde 

her zaman Givenchy giyiyordu. 1956'da 'Funny 
Face' filminde giydiği bu takım ve şapkası, moda dünyasının zamansız 


görünümlerinden oldu. 
Givenchy ve Audrey elbise provalarında. 
(Sağda.) En sağdaki fotoğraf ise 1955 yılında tasarımcının modaevinde çalışırken çekilmiş. 


Givenchy, 


ALLII er 7 
| 


ae 
Z uluslararası 
2 Y ” şöhretine 
ş e yİ 1961'de, Audrey 
— Hepburn'un kült filmi “Tıffany'de 
Kahvalti” filmi ile kavuştu. 
| Hepburn, filmde 
| New York 
sosyelesinin 
| renkli ismi 
Holly'yi canlandırıyordu. 
Givenchy'nin 
HOLLY VE SABRINM'NIN tasarladığı ve ZAMANSIZ ELBİSELERİ DD göz 
Hubert de Givenchy, 'Tiffany'de Kahvaltı” filminde Audrey ep urn un Hepburn'ün giydiği siyah elbise ile moda dünyasında yerini filmde siydığı adeta ölümsüzleştirdi. Hafızalarımızdan silinmeyen bir diğer z elbise ise Hepburn'ün 'Sabrina' filminde giydiği çiçek desenli, siyah elbise çok kabarık beyaz elbise. İki tasarımı bugün de olsa halen giymez k ld misiniz? Zamansız tasarımlar yapmak işte böyle bir şey! ONUŞU u. 
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4 NCOLE: 


ww 4 


Kusursuz zarafetin buluştuğu kusursuz bir güzellik... Upuzun boyu, incecik vücudu ve zarif yüz hatlarıyla Nicole Kidman, her daim yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Küllerinden doğmak tabiri fazla dramatik ve abartılı kaçsa da güzel oyuncunun 

şimdilerde kariyerindeki ikinci altın çağını yaşadığını kabul etmek gerek. Nicole'un kırmızı halıdaki yükselişini mercek altına aldık. 


SİNEM KIN sinemkin&doganburda.com 


E MM 


OPEL 


l 


Zuhair Murad 


Kat kat 
-tül elbise, 
Gucci. 


Drapeli tül i © — elbise, elbise, wi Oo Proenza 
Dolce & ye * — Schouler. 


Gabbana. 


Oscar 


ha 
) de la Renta 
112 <3 


Su bileziği, 
Tiffany 

&Co. 


#” 


Valentino — ArmanisPriv& 


PARLAMA ZAMANI 
O, Hollywood'un en güzel ve en zarif kadınlardan. Adım attığı her yerde tüm dikkatleri üzerine çekmesi onun doğal yeteneği. Uzun boyu ve bacaklarının avantajıyla cesur yırtmaçları olmazsa olmazı. 


Safir ve pırlantalı 


A küpe, j 
# XX. loreeRodkin. ,4# * 


Taşlı clutch, 


X pe EK Jimmy Choo. 
| N ii  » > ZARAFET 
| E ASR , DORUKTA 
 . yüzük, a ye ” Nicole Kidman, e Cartier. ,  * siyah fırfırlı 


Oscar dela 
Renta elbisesiyle zarafetin 
Makal 4 e e / doruklarına 
| | 25 iladi iğ , çıkmış. 


Kırmızı clutch, 
Alexander McGueen. 


Ayakkabı, 
Fendi. 


ei nn Gold ayakkabı, z mi ğ / t Dolce & Gabbana. 
Dantelli / elbise, 


Elie.Saab. 


Pembe deri -w Si 


& » 
ayakkabı, Valentino. <> 
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- GÜNDEMİ 
YAKALAYIN 


Hollywood dünyasında neler oluyor? 
Son dakika haberleri ve kim, nerede, ne yapıyor tum detaylarıyla HELLO"da! 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL FOTOĞRAFLAR: GETTY IMAGES 


Penelope eşiyle tiyatroda 


İspanya'da Circo Price 
Tiyatro'da 'Union de 
Actores' oyununun galasına katılan Javier 
Bardem ve Penelope 
Cruz, samimi tavırlarıyla salonun en dikkat çekici çiftiydi. Genellikle magazinden uzak 

duran çift, kendilerini görüntüleyen objektiflere sevimli pozlar verdi. 


z 

Alessandra'nın 

sıradan günü 
Oscar Ödül Töreni'nde cesur seçimiyle günlerce konuşulan Alessandra 
Ambrosio, Los 
Angeles'ta görüntülendi. 
Güzel model, önce uzun uzun alışveriş yaptı ve 


daha sonra otomobiline doğru yürüyerek evinin 


Cate yine harika 


Giorgio Armani'nin *Si” parfümü için işbirliğine devam eden Cate Blanchett, geçen hafta Sidney'deydi. Baştan ayağa bembeyaz 

takımı ile etkinliğin düzenlendiği salona gelen Cate Blanchett, : ğ etrafa ışık saçtı. : yolunu tuttu. 


Yolanda sarılar içinde 
“Making a Model with Yolanda Hadid” programı ile yeni bir televizyon serisine başlayan Gigi ve Bella'nın güzel annesi, eski model Yolanda, 


geçen hafta sarı montu ve yağmur çizmeleriyle New York, NoHo'da yürürken görüntülendi. Hadid'in güler yüzü objektiflere böyle yansıdı. 


Hailey göz kamaştırdı 


iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde kelimenin tam anlamıyla kırmızı halıyı ateşe veren güzel model Hailey Baldwin, Zuhair Murad tasarımı parlak tulumu ile harika görünüyordu. Baldwin, pırıl pırıl parlayan tulumunu Jimmy Choo topuklularıyla tamamlamıştı. Ünlü modelin stilinde yıllardır onu giydiren Maeve Reilly'nin imzası var. 
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KIDZMONDO YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ HANDE SABUNCUOĞLU 


“GLİRCİİN 11. 
MİNY 


Y 
TURU?” 


TIN 


Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katındakı KıdzMondo'nun Yönetim Kurulu Başkanvekili Hande Sabuncuoğlu, “Burası çocukları mutlu eden çok keyifli bir şehir. Onları seyrederken, “Sımdı çocuk olup burada koşturmak vardı” diye düşünüyorum?” diyor. 


RÖPORTAJ: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com 


“KidzMondo açıldığı günden bu yana her yıl kendi içinde yenilemeler yapıyor. Bunlar yeni açılan meslek birimleri de olabiliyor, mevcut birimlerin senaryo değişiklikleri de.” 


—— zi 


idzMondo Trump İstanbul Yönetim Kurulu Başkanvekili Hande Sabuncuoğlu, “Eğer 

dünyayı çocuklar yönetseydi nasıl olurdu sorusunun en güzel cevabı KidzMondo” diyor... 
Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği adeta mini bir şehir olan KidzMondo, gerçek yaşamı keşfettikleri, deneyimledikleri yer. Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katında, 4 bin m'lik alanı kaplayan bambaşka dünyanın kapılarını, yaratıcısı Hande Sabuncuoğlu ile araladık. 

HELLO: Çocuklar, eğlenmek ve sosyalleşmek adına nelere ihtiyaç duyuyorlar? Sizin gözlemlerinizde neler var? 

Hande Sabuncuoğlu: İstanbul, günün her anı dinamik, canlı ve hareketli büyük bir metropol. Ancak çocukların hem eğlenip hem de kendileri için fayda sağlayabilecekleri faaliyet alanları maalesef çok sınırlı. Bu noktada KidzMondo onlar için biçilmiş kaftan... KidzMondo; oyun ve eğlencenin yanı sıra eğlenerek öğrenme konseptinin dünyadaki en başarılı örneklerinden biri. Mimarisiyle gerçek bir şehrin küçülmüş hali... Sokakları, meydanları, caddeleri, tiyatrosu, karakolu, hastanesi, fabrikaları, kısacası bir şehir denince akla gelen her şey bu şehirde var. Çocuklar bu şehirde meslekleri deneyimliyor, gerçek yaşamı keşfediyorlar. Kendi anayasası, kuralları olan bu mini şehirde istedikleri meslekleri seçiyorlar ve kostümlerini giyip işlerinin başına geçiyorlar. 
Çalışıp para kazanıyorlar ya da hizmet alıp para ödüyorlar ve böylelikle aslında hayatın ekonomik döngüsünü öğrenmiş oluyorlar. Çocuklar bu şehirde eğlenirken aynı zamanda farkında olmadan öğreniyorlar. Özgüven sahibi oluyorlar, sosyalleşiyorlar, meslekleri tanıyor ve yaratıcı düşünmeyi keşfediyorlar. 

HELLO: KidzMondo Trump İstanbul'un kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 

H. Sabuncuoğlu: Alışveriş merkezinin açılış hazırlıkları sürecinde bir katı tamamıyla çocuklara ayırmaya karar vermiştik. Bu katta neler yapabileceğimizi düşünürken öncelikli amacımız çocukların buraya geldiklerinde kendilerini özel hissetmeleri, gerçekten keyif almalarıydı. Bu noktadan yola çıkarak onlara oyun ve eğlencenin yanı sıra nasıl bir farklılık sunabileceğimiz konusunda araştırmalar yaptık. “Edutainment yani 'eğlenerek öğrenme” konseptinin dünyadaki en başarılı örneklerinden olan KidzMondo ile yolumuz bu noktada kesişti. KidzMondo'nun merkezi Beyrut'ta... KidzMondo'yu yaratıcılarından dinlediğimizde çok heyecanlandık ve İstanbul'daki çocukların da bu deneyimi yaşaması gerektiğini düşündük. KidzMondo; düzeni, sistemi ve tekno- 


lojisi ile gerçek bir şehrin küçülmüş haliydi. Onlara eğlencenin yanında sorumluluk duygusunu da öğretecek olması çok önemliydi. Bu nedenle KidzMondo'yu Türkiye'ye getirmeye karar verdik ve yatırımcısı Beyrut menşeli Kidz Holding ile anlaşma imzaladık. Çocuklarımızı bu eşsiz deneyimle Trump Alışveriş Merkezi'nde buluşturmuş olduk. 

HELLO!: Bu sene dördüncü yılınızı kutluyorsunuz... Ne tür etkinlikleri hayata geçireceksiniz? 

H. Sabuncuoğlu: KidzMondo açıldığı günden bu yana her yıl kendi içinde yenilemeler yapıyor. Bunlar yeni açılan meslek birimleri de olabiliyor, mevcut birimlerin senaryo değişiklikleri şeklinde de olabiliyor. Örneğin geçen yıl astronot birimini hayata geçirdik, sonrasında dedektiflik bölümünü açtık. Kedi kurtarma operasyonu da son zamanlarda parka dahil olan birimlerimizden. Hayatımızın bir parçası olan kodlama ve yapay zekadan da uzak duramazdık; bu nedenle KidzMondo TeknoPark'ı çocuklarla buluşturduk. 
Kısacası çocuklar KidzMondo'ya her geldiklerinde yeni meslek birimleri görebilirler ya da daha önce gördükleri bir birimde farklı senaryolar içinde bambaşka görevler üstlenebilirler. 

Bunun yanı sıra sömestre ve yaz tatili dönemlerinde kamp programlarımızı uyguluyoruz. Çocuklar kamplarımızda açtığımız uzmanlık eğitimlerine kayıt yaptırıp isterlerse bir hafta, isterlerse tüm yaz dönemi boyunca KidzMondo'da zaman geçirebilirler. Uzmanlık eğitimi dışında kalan sürede de yeni arkadaşlıklar kurup, düzenlenen birbirinden eğlenceli aktivitelerde yer alabilirler. 
Yaz kampımızı bu yıl yenilenen bir içerikle yine faaliyete geçireceğiz, her yaş grubu için farklı içerikle hizmet verdiğimiz TeknoPark atölyelerimiz de devam edecek. Ayrıca, yıl boyunca sanat ekibimiz her gün farklı tiyatro oyunları, dans gösterileri sahneliyor. Özel günlerde o günün anlam ve önemine dikkat çeken etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Kısacası KidzMondo'da hayatı hep canlı, farklı ve hareketli tutmaya gayret ediyoruz. 
KidzMondo'ya gelen her çocuk mutlaka yeniden parka geliyor, çünkü her gelişinde farklı deneyimler yaşama şansına sahip oluyor. 

HELLO; Türkiye'nin ilk çocuk şehri olma özelliğini taşıyan KidzMondo'nun sokakları, caddeleri, meydanları ve binaları var... Peki çocukların ruh halini bu alanlarda nasıl gözlemliyorsunuz? 

H. Sabuncuoğlu: KidzMondo çocukların şehri. Bu şehirde patron çocuklar. Her biri birer beyefendi ya da hanımefendi. Gerek girişteki karşılama ekibimiz gerekse de birimlerdeki eğitmenlerimiz onlara bu şekilde hitap ediyor. Şehrin bir anayasası var ve bu anayasa şehrin duvarlarında 

asılı. Saygı ve sevgi öncelikli kelimeler. Çocuklar kendilerini bu şehirde çok önemli birer yetişkin olarak görüyorlar ve seçtikleri birimlerde kendi- 


lerine verilen görevi yerine getirmek için canla başla çalışıyorlar. İnanılmaz heyecanla koşturuyorlar ve emeklerinin karşılığında para kazandıklarında yüzlerindeki mutluluğu görmelisiniz. Burada edindikleri deneyimler, onların gerçek yaşamı çok daha rahat ve kolay bir şekilde kavrayabilmesini sağlıyor. “Eğer dünyayı çocuklar yönetseydi nasıl olurdu” sorusunun en güzel cevabi KidzMondo. 

HELLOR: Kızınız Asu (12) ya da yakınlarınızın çocuklarının ilgi alanıyla ilgili bu eğlence alanında neler gözlemlediniz? 

H. Sabuncuoğlu: KidzMondo açıldığın- da Asu 8 yaşındaydı ve bu parkın daimi ziyaretçilerinden biriydi. Eskisi kadar sık olmasa da hâlâ KidzMondo'ya geliyor. Ben şahsen Asu'nun 


“Her meslek birimi gerçeğinin birebir aynısı... Sadece boyutlar küçük... Ben her bölümden memnunum; çünkü her birimdeki çocuğun yüzünde hep bir gurur ve gülümseme var.” 


parkta yaşadıklarından, gözlemlediklerinden, yorumlarından çok faydalandım. En çok nerede olmayı seviyor, ne hoşuna gidiyor, nerede daha heyecanlı? Onun deneyimleri ve gözlemleri sayesinde parkta yaptığımız yenilikler ve değişiklikler de oldu. Aynı şekilde Asu burayı deneyimledikten sonra ben onun gerçek yaşamda nasıl davranışlarda bulunduğunu gördüm ve mutlu oldum. 
Örneğin ben gazete okurken bana gazetenin nasıl basıldığını anlattı. Dişçi koltuğunda doktorla yaptığı sohbete şaşırdım. Bu benim yaşadıklarım... Bir de yakın çevremden dinlediklerim var. 
Hem çok gülüyorsunuz hem mutlu oluyorsunuz... Çocuklar burada gerçekten öğreniyorlar. 
Mesleklerin yanı sıra saygıyı, nezaketi, doğruyu yanlışı öğreniyorlar. 
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LETlilesiyMe 


Alessandra 
Ambrosio, geçen 

yıl Victoria's t modelliğine V 

etse de egzersizi 

bir hayat stili olarak benimsemiş. ö 


vd 


SAĞLIK 


KOÇ 


DİLARA 


Yosyal medya takipçilerimden ve Gümünlnmin sıkça aldığım sorulardan A İbiri de bu. Egzersizi veya sporu bırakırsam kilo alır mıyım? Eğer kilo vermek için egzersiz yapmaya başladıysanız, amacınıza ulaştığınız zaman bir süre sonra sizi egzersize yönlendirecek motivasyonu kendinizde bulamayabilirsiniz. Ya da bazı dönemlerde, yoğun iş/okul temposu sebebiyle gün içinde egzersize vakit ayıramıyor olabilirsiniz. 
Böyle zamanlarda kilonuzu korumak kolay olmayabilir ama imkansız da değildir. 
Egzersiz gün içinde daha fazla kalori harcamanıza sebep olur ve basitçe düşünmek gerekirse; eğer aldığınız kaloriler aynı kalırken, yaktığınız kaloriler azalırsa bu kilo vermenize engel olabilir. Hatta aradaki fark artarsa bu durum kilo almanıza bile sebep olabilir. 
Peki ne yapabiliriz? 


Hareket etmeye devam edin 

“Ya hep ya hiç yapmayın. Egzersize eskisi kadar vakit ayıramıyor olabilirsiniz ama birden tamamen vazgeçmek yerine sayısını azaltmayı deneyin. Eskiden haftada üç kez gidiyorsanız, haftada bir 


kez gitmeyi hedefleyin. Bu, kendinizi hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Eğer egzersize ayıracak vakti bulamıyorsanız, en azından kendinizi daha aktif olmaya teşvik edin. 
Gün içinde daha çok adım atmaya çalışın, bulduğunuz fırsatları değerlendirin. Asansör yerine merdivenleri kullanın. Arabanızı gideceğiniz yere uzak bir yerde park edin. 
Bunlar hep kalori yakmak açışından size destek olacak eylemlerdir. 

Eğer yaptığınız egzersiz size artık sıkıcı ve yorucu geliyorsa, yapılan egzersizin formunu 


—.— 


EGZERSİZİ BIRAKINCA 
KİLO ALINIR MI? 


Egzersiz kilo kaybı sağlamanın en keyifli yollarından biridir. 
Peki ya egzersizi bırakırsanız? 


değiştirmek de işe yarayabilir. Spor salonunda vakit harcamak sıkıcı gelmeye başladıysa 

açık havada tempolu yürüyüşleri deneyin. 
Daha çok kalori harcamak için koşmak istemiyorsanız, zumba ya da step gibi daha eğlenceli aktiviteleri deneyebilirsiniz. Yine fiziksel ve mental stresinizi azaltmak için yoga ve meditasyon gibi çalışmalara da vakit ayırabilirsiniz. 


Aldığınız kalorileri azaltın 

Eğer her zaman olduğu gibi egzersiz yapamıyorsanız, daha az kalori yakıyorsunuz demektir. Yukarıda da bahsettiğim gibi basit bir matematikle kilo almamak için; yaktığınız kalorileri artıramıyorsanız, aldığınız kaloriyi azaltmanız gerekir. 
Aldığınız kalorileri azaltmak daha az yemek yemek anlamına geldiği için çok kolay olmadığını biliyorum. Ama küçük farklarla işinizi kolaylaştırabilirsiniz. 
Örneğin porsiyonlarınızı küçülterek bir adım atabilirsiniz. Daha küçük tabak ve bardak kullanmak, daha az kalori almanızı sağlar. Ayrıca yemeğe salataya veya çorba ile başlamak kalori alımınızın yüzde 25 azalmasına yardımcı olur. El 


SANAT 


Ihe O-DOJ 


Kültür - sanat etkinlikleriyle dopdolu bir hafta... 
Sergiler, konserler, tiyatrolar, filmler ve kitaplar sizi bekliyor. 


MÜZİKAL 


- BROADWAY'İN EN UZUN SOLUKLU ESERİ 


Broadway'in efsane müzikali Damdaki Kemancı (Fiddler on the Roof), Zorlu PSM'nin ilk Türkçe müzikal prodüksiyonu olarak 21 - 

28 Mart saat 20.30'da Drama Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 
“Sütçü Tevye' öykülerinden uyarlanan, Broadway'de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı” müzikalinin oyuncuları arasında Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu gibi değerli sanatçılar yer alıyor. 


SANATIN FARKLI RENKLERİ 


20. yüzyılın en önemli Fransız bestecilerinden biri olan Claude Debussy'nin ölümünün 100. yılı anısına düzenlenen konser, 23 Mart saat 20.00'de Grand Pera'da müzikseverlere buluşacak. Mekanda 26 Mart saat 20.30'da ise “Tebrikler Kovuldunuz' kitabının yazarı Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk show'ları bir adım öteye taşıyarak seyirci karşısına çıkıyor. Sekban'ın beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has bir üslubu var. 


4 SERGİ 


BİREYSEL VAROLUŞ MÜCADELESİ 


Çarmıklı koleksiyonundan kapsamlı bir 

seçki sunan “İlk Raunt, 12 Mayıs'a kadar 

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sergi; pentürden enstalasyona, fotoğraftan videoya kadar farklı disiplinlerdeki çalışmalar üzerinden yerel çağdaş sanat pratiğinin son dönemine dair çok katmanlı bir okuma vaat ediyor. 100'e yakın yapıtın bir araya geldiği sergide, derinleşen bütünsel söylem izleyiciyle paylaşılıyor. 


ı SERGİ 


© ALEVDEN YOLA ÇIKIŞ 


Galerist, 21 Nisan'a kadar 
Nil Yalter'in Karakum kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, başlığını 
Hasköy Mahallesi'ndeki bir kalıp atölyesinde kumun yakılınca siyaha dönmesiyle ortaya çıkan malzemeden alıyor. Bu özel maddenin karalığı ve içinde yakıldığı alevden yola çıkan sanatçı, Karakum Çölü'nün ortasındaki alevli Cehennem Kapısı kraterinden de esinlenerek karanlık ve kapalılık imgeleri üzerine çalışıyor. Evren(ler), karadelik, kaos-denge, üretim ve yok oluş kavramlarına vurgu yapılıyor. 


— KİTAP 


“ZOR ZAMANLAR BUNLAR” 


2017'de Uluslararası Man Booker Ödülü'ne aday gösterilen Samanta Schweblin'in “Ağızdaki 


Kuşlar'ı ilk defa Can Yayınları'yla Türk okurlarla > buluşuyor. Fantastik ve bilinmezden ilham alan bu A Veli daki 


N 0) Caz 


AMİ 4 
ğ Pa 


öykülerde modern yaşamın normalliği göreceli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş Arjantin edebiyatının en çok konuşulan öykücülerinden Samanta Schweblin olağanlığı beklenmedik 

sapmalarla kışkırtarak insanların, ilişkilerin ve medeniyetin kırılganlığına dair gölgeli kesitler rilen sunuyor. Arjantinli devlere olduğu kadar Kafka, Poe ve Carver'a da göz kırpıyor. 


Si 
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Lamjilifestyle 
MÜCEVHERİN MODERN PRENSİ MANUK DURMAZGÜLER 


NLLNM GELMEDEN 
IEZGALN OTURMAM? 


Mücevher tasarlamaya aşık bir adam Manuk Durmazgüler, şimdiye kadar tüm tasarımları ve birikimleri onu bugünlerin sadeliğine taşımış. Durmazgüler, gece çok seç saatlere kadar çalıştığı için belli bir rutini olmadığını anlatırken, bir yandan da onu tezgaha oturtan ılham kaynaklarından söz ediyor. 


RÖPORTAJ: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com FOTOĞRAF: NURDAN USTA 


Yok küçük yaşlarda çalışmaya başlayan mü- 

(ese tasarımcısı Manuk Durmazgüler söze, “Zanaatkar bir aileden geliyorum, babah marküteri ustası, dedem ise kalaycıydı. Çocukluğumdan beri atölyelerde büyüdüm ve yaratıcı tarafı kuvvetli olan bir aileye sahibim. Ben de gerek aile, gerekse Kapalıçarşı'da soluduğum yaratıcı havayı mücevherlere yansıtıyorum” diyerek başlıyor. 

Zamanla abartılı mücevherlerden çok, sade olan tasarımların daha alımlı olduğunu anladığını da itiraf ediyor. Karaköy'deki Workshop'una misafir olduğumuz Durmazgüler'in mücevhere olan aşkına, rutinlerine ve çalışma temposuna mercek tutuyoruz. 

HELLO!: Mücevherlerle ilk tanışmanız ne zaman oldu? 

Manuk Durmazgüler: 1995 yılında Kapalıçarşı Varakçı Han'da Kamer Kiraç'ın yanında çırak olarak işe başladım. O zamanlar daha 13 yaşındaydım ve ellerim mücevher işlemeye çok yatkındı. 2017 yılında Karaköy'deki atölyemi açana kadar çeşitli yerli ve yabancı mücevher markaları için üretim ve tasarım yaptım. Kendi atölyemi açtıktan sonra, kendi tasarım anlayışıma yakın mücevherler yapmaya başladım. 2012 yılında da Manuk's Workshop markası adı altında satış yapmaya başladım. 

HELLO!: Küçük yaşta çalışmaya başladığınız için çocukluğunuzu pek yaşayamadınız. 
O zamanlara dair içinizde kalan şey neydi? 

M. Durmazgüler: Aksine, çocukluğumu daha özgür yaşadım. Hayata erken atılmanın ilerleyen yıllarda çok faydasını gördüm. Pek çok tasarımcının aksine erken yaşta esnaflık kültürü edindim. 

HELLO!: Tasarım ve mücevher sizin için ne ifade ediyor? 

M. Durmazgüler: Manuk's Workshop mücevherleri, b günlerdeki ilham kaynaklarımı ve tasarım yaklaşımımı yansıtıyor. Çocukluğumdan bu yana çok çeşitli tarz ve anlayışa sahip ürünler yaptım. Fakat markam tüm bu birikimi özümsememi ve kendi anlayışımla şekillendirmemi sağladı. Mücevher tasarımı, hem sevdiğim hem de hayatımı kazandığım bir iş, dolayısıyla benim için büyük önem ifade ediyor. 

HELLO!: Nasıl çalışırsınız, rutininizde neler vardır? 

M. Durmazgüler: İlham gelmeden ya da aklımda belirgin bir şeyler yokken tezgaha oturmayı sevmiyorum; bu yüzden belirli bir rutinim var 


Durmazgüler, Kapalıçarşı'da geçirdiği zaman içinde abartılı ve gösterişli mücevherlerden uzakta, daha sade ve modern tasarımlara yönelmiş. 


diyemem. Çalıştığım zamanlarda çok geç saatlere kadar durduğum için genellikle öğleden sonraları daha yaratıcı ve enerjik oluyorum. 

HELLO!: Manuk Durmazgüler nasıl biridir, aile içinde ve işyerinde farklı kimliklere bürünür müsünüz? 

M. Durmazgüler: Aile arasında da arkadaş çevresinde de yapıcı, toparlayıcı bir tarafım vardır. Ailenin karar alınırken sözü geçen, düşüncelerine değer verilen bir üyesiyim. Arkadaşlarım arasında da pozitif enerjisi olan, liderlik ruhuna sahip olarak bilinirim. Her zaman her şeyin kontrol altında olması, bana çocukluktan bu yana çalışmanın kazandırdığı bir alışkanlık sanırım. 

HELLO!: Pek çok tasarımınızı yaparken sabahladığınızı duydum, o zamanlar nasıl geçer, hangi müzikleri dinler, neler düşünürsünüz? 

M. Durmazgüler: Akşam sakin kafayla yani insanlar evlerine döndükleri zaman çalışmayı daha çok seviyorum. Mutlaka arka planda Paolo Nutini çalar, böylelikle müzik dinleyerek işime daha çok odaklanabildiğimi düşünüyorum. 

HELLO!: İşinize duyduğunuz büyük bir aşk var, bundan biraz bahseder misiniz? 

M. Durmazgüler: Çocukluğumdan bu yana yapabildiğim ve iyi yaptığıma inandığım bir iş mücevher tasarlamak... En yetenekli olduğum konuya aşkla bağlı olduğum için çok şanslı olduumu düşünüyorum. Herkese de sevdiği işi yapmaktan vazgeçmemesini tavsiye ediyorum. Neticede başarılı işler, er veya geç takdir görecektir. 

HELLO!: Sizi neler besler, neler ilham verir? 

M. Durmazgüler: Mimari ve doğa bana en çok ilham veren olgular arasında yer alıyor. Farklı ülkelerin mimari özelliklerini görmek ve deneyimlemek için sıkça yurtdışı seyahatleri planlıyorum. Özellikle motosikletle farklı destinasyonlara seyahat etmek bana yeni ve özgür tasarımlar ortaya çıkarmam için yol gösteriyor. Mimari- de veya doğada yer alan kıvrımları veya objeleri, yeni şeyler üretip kendi çizgime göre şekillendirmek bana ilham veriyor. 

HELLO!: Hangi zamanlarda daha yaratıcı olursunuz? Yalnızken veya yolculukta, çalışırken gibi... 

M. Durmazgüler: Tasarım konusunda mükemmeliyetçi bir yapım var. Yine de genel olarak sükuneti tercih ederim. Bu yalınlığın tasarımlarıma da yansıdığını düşünüyorum. 


HELLO!: Mücevherlerinizi taşıyan insanlarla nasıl bir bağ kurduğunuzu düşünüyorsunuz? 

M. Durmazgüler: Mücevherlerimi taşıyan insanlarla aynı estetik duyguyu taşıdığımı düşünürüm. Ben kendi zevkimi yansıtan ve benim gibi insanların beğeneceğine inandığım ürünler tasarliyorum. Benden mücevher alan müşterilerimin yüzde 80'i tekrar tekrar gelip farklı tasarımlar da alır. Durum böyle olunca, çoğuyla zaman içinde dostluklar geliştiriyoruz. 

HELLO!: Aklınızda yeni ürünler tasarlama, koleksiyon oluşturma gibi düşünceler var mı? 

M. Durmazgüler: Aslında tasarıma başlarken aklımda belirli bir seri fikri olmuyor ama sonra 


bakıyorum ki koca bir koleksiyon ortaya çıkmış; örneğin ham elmas ürünler, barok inciler şimdi 

bir koleksiyon oluşturuyor. Şu ara renkli taşlarla çalışmayı da seviyorum. 

HELLO!: Peki bundan sonra neler yapmayı hedefliyorsunuz? 

M. Durmazgüler: Hedefim Avrupa'da veya Amerika'da Manuk's Workshop markasını hepimizin bildiği metropollerden birine taşımak ve mağaza açmak. Günümüzde tasarım anlayışının kültürel farklılıklardan ziyade yaşam tarzların- dan daha fazla etkilendiği kanaatindeyim. İnsanlar arasındaki benzerliklerin, farklılıklardan daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten tasarımlarımın yurtdışında da beğenileceğinden şüp- hem yok. 
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KONTRASTLAR ULKESİ 


ANPON)Y.N 


Hem çok modern, çok temiz, hem çok medeni hem çok egzotik, hem çok Batı hem çok Doğu... Kendi medeniyetini, kendi değerlerini bozmadan yaratmış olan Japonya, şaşırtıcı kontrastlarla dolu. 

Ama yine de hepsi belli bir düzen oluşturuyor. 


YAZI VE FOTOĞRAFLAR: ÖZLEM AVCIOĞLU 


ünyada en sevdiğim ülke 
Da dördüncü kez ziyaret ettim. Çünkü dünyanın en sira dışı, en çağdaş, en şaşırtan yeri burası. Japon kültüründe ne yapıldığından çok, nasıl yapıldı- 
$ı, hediyeden çok paketi, söylenen sözden çok söyleme şekli önemli olduğundan, bu ülke sahnede müthiş performans sergileyen bir oyuncu gibi. Oyuncunun ne oynadığı önemli değil; onun nasıl oynadığına, neler giydiğine, nasıl söylediğine bakıyoruz. 

Hem çok modem, çok temiz, çok medeni hem çok egzotik, hem çok Batı hem çok Doğu... 
Kendi medeniyetini, kendi değerlerini bozmadan yaratmış bir ülke burası... 


Japonların geleneklerinden ödün vermeden Batılı ve çağdaş dünyaya katkılarının, katılımlarının ve bu dünyadaki başarılarının sırrını kimse öğrenemeyecek gibi... 


Dün ve gelecek bir arada: 

Tokyo 

Tokyo'ya gitmek, sanki günümüzde bir yolculuk gibi değil de gelecekte var olacak bir mekana, şehre gitmek gibi. Bir nevi “Back to the Future” (Geleceğe Dönüş). 
50 katlı bir binadan 16 yüzyıla ait 
bir samuray bahçesine bakmak Japonlar için bir zevk. Bunu bir Batılının anlaması biraz zor. 

Japonya, bizler için şaşırtıcı kontrastlarla dolu. Kimono ile en çılgın giysililer yan yana yürü- 


Hoshinoya Kyoto'ya varmak için, Japonya'nın ul si inden biri G 


Sakur yolc 


sında bir ne u yapıyorsunuz. 


yor, en yüksek binalarla en ufaklar yan yana dizilmiş... Bu da kendi içinde belli bir düzen oluşturuyor. 
Kendine has sadece burada olabilecek bir düzen 

Gündüz son derece düzenli ve uslu olan bu şehir gece birden bire yüzünü değiştiriyor ve Blade Runner filminin çılgın bir sahnesine dönüsüyor. Her yer ışıl ışıl, neon reklam panoları ile dolu, sürekli Japonca anonslar yapılıyor, reklam videoları tüm binaların üstün- de oynuyor... 

Tokyo dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri ama aynı zamanda dünyanın en çok parka sahip, en yeşil şehri aynı zamanda. Şehir bu parklar sayesinde nefes alıyor. Özellikle gezilmesi gereken 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parkların başında 75 farklı tür kiraz ağacını barındıran Shinjuku Goyen geliyor... Bir diğeri ise büyük bir bahçe içindeki Maji Jingu tapınağı. 
Tokyo'nun en iyi otelleri arasında Conrad, Peninsula, Mandarin Oriental var. Resortları ile bilinen Aman da ilk şehir otelini burada açtı. Ancak gerçek bir Japonya deneyimi yaşamak için bizim de kaldığımız çağdaş Ryokan oteli 
Hoshinoya Tokyo'yu öneririm. 17 
katlı otele girerken ayakkabılarınız alınıyor ve ikinci katta bulunan son derece sakin ama ihtişamlı dekore edilmiş resepsiyon bölümüne çıkıyorsunuz. Yerleri 'tatami” kaplı odanıza girdiğinizde size kimononuzla birlikte yeşil çay servisiniz yapılıyor. 17. katında 1500 met-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Özlem Avcıoğlu, Tokyo'daki 
Meeji Tapınağı'nda. 

(Üstte.) Kyoto sokakları ve tapınaklarında kimonoları ile dolaşan Japonlara rastlamak mümkün. (Yanda ve altta.) 
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re kazılarak getirilen kükürtlü su- dan bir kaplıcaya sahip olan otelin “Kaiseki” yani imparatorluk mutfağından oluşan yemekleri ise muhteşem. “Bu kadarı benim için biraz fazla“ derseniz, önerim Japon geleneklerinin serviste başı çektiği Imperial Otel olacak. 

Japon mutfağı sadece suşiden oluşmuyor, çok çesitli ve lezzetli yemekleri var. Tokyo'ya özgü ufak ufak hazırlanmış, her biri tablo güzelliğinde pahalı malzemelerden yapılmış mezelerin iki saat boyunca yavaş yavaş servis edildiği Kaiseki mutfağını deneyimlemelisiniz... Bunun için en iyi restoranlardan biri, Conrad Otel'in üstünde bulunan, aynı zamanda ihtişamlı bir manzaraya sahip Ka-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Golden Pavillion, 
Kyoto'da en çok ziyaret edilen tapınaklardan biri ve Japon bahçesi ile ünlü. Ktono'nun sakinliği (altta solda) ile Tokyo'nun (altta sağda) 
karmaşası birbirine tezat oluşturuyor. 


zahana. Ünlü suşi restoranı Jiro'da yer bulamazsanız üzülmeyin. 
Tokyo'nun deniz kıyısındaki Tsukiji Fish Market dünyanın en büyük balık hali ve pazarı. Halin çevresinde bulunan irili ufaklı bizim işkembeci usulü suşi restoranlarında, denizden henüz çıkmış, bulabileceğiniz en taze suşiyi yiyebilirsiniz. 


Dünyanın en büyük 

alışveriş şebri 

Tokyo'dan kimono, tabii dedikleri geleneksel terlik, şekerleme, çeşitli mutfak malzemeleri, Japon oyuncak ve bebekleri gibi satın alacak çok seçeneğiniz var. Ancak ne alırsanız alın, her şeyin mükemmel bir özenle, çok şik paketlenmesi, hatta paketin, içinde bulunan malın önüne geçmesi alışverişin en çekici yanı... Ginza ve Aoyama bölgeleri şehrin ana alışveriş noktaları. Buralarda yükselen dünyaca ünlü Japon ve uluslararası mimarların Prada, Hermes, Dior, Tods, Armani gibi markalar için tasarladıkları binalar da yakında açık bir mimari müze olmaya aday aynı zamanda... 

Sokak modasını izlemek için buradan daha iyi bir kent olamaz. 
Shibuya İstasyonu'na yakın Harajuku bölgesi Tokyo sokak modasını ve gençliğini izlemek için en iyi yer. Yıllarca giydikleri geleneksel kıyafetleri kimonoyu çıkarmakla kalmayan gençler ve genç görünenler (bu şehirde kimse yaşını göstermiyor) kendi sokak kültürlerini ve moda akımlarını yaratmakla kalmıyor, tüm dünyayı buradan etkiliyorlar... 


Japonya'nın en büyüleyici 

şehri Kyoto 

Japon Zen bahçeleri, tapınakları, sokakları, parkları ile insanın kendini bir filmin içerisinde hissetmesini sağlayan bir şehir Kyoto. 
Japonya'yı ve Japon kültürünü tanımak için mutlaka Kyoto'yu ziyaret etmelisiniz; zira şehir, üç yüzyıla yakın Japonya'nın başkenti olduğu için sayısız tarihi ve kültürel mekan barındırıyor. 

Saatte 320 km hızla gidebilen 


Tokyo'nun en karmaşık ve renkli mahallesi Shinjuku. (En üstte.) 17 katlı Hoshinoya Tokyo Otel'e girerken ayakkabılarınız alınıyor ve ikinci katta bulunan son derece sakin ama ihtişamlı dekore edilmiş resepsiyon bölümüne çıkıyorsunuz. Yerleri 'tatami' kaplı odanıza girdiğinizde size kimononuzla birlikte yeşil çay servisi yapılıyor. (Üstte.) 
Hoshinoya Tokyo Otel'de Japon kahvaltısını da denemelisiniz. (Sağda.) 


Shinkansen yanı hızlı tren ile 2,5 saatte Tokyo'dan ulaşılan Kyoto'yu ziyaret ettiğinizde yapmanız gerek en önemli şey, bir Ryokan'da konaklamak olmalı. Biz bunun için Arashimaya bölgesinde sadece geleneksel bir botla erişilebilen nehir kıyısındaki Hoshinoya Kyoto'yu seçtik ve şehri tüm büyüsüyle içimize sindirmek için burada uzun bir zaman geçirdik. Ayakkabılarımızı çıkararak girdiğimiz yüzyıllık binaların birinde olan odamızda 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hazırlanan Japon kahvaltısını ettikten sonra otelin Zen bahçesinde dinlendik, çay merasimine katıldık ve akşam sadece otel misafirlerine hizmet veren ve tek tek odalar- dan oluşan restoranında şefin elinden çıkma Kyoto mutfağından minik ama hepsi bir tabloyu andıran yemeklerinden tattık. 

Şehirde görmeniz gereken en önemli tapınaklar Altın Pavilyonu ile bilinen Kinka-Ku-Ji, sosyal medyada sıkça fotoğrafına rastla- 


—Ş 


dığımız dört kilometre uzunluğun- da, kırmızı tahta kapılardan geçilerek ulaşılan Fushimi Inari Shrine ve her gün rahiplerin ince kumdan elleri ile yaptıkları Zen bahçeleri ile bilinen Kodaji Temple... 

Gion bölgesi hem şehrin en eski hem de artık sayısı oldukça azalan geyşaların yatılı okullarının bulunduğu yer. Tarihi binaların ve pagodaların aralarında yerel kıyafetleri ile dolaşan insanlarla dolu. 
Aynı zamanda birçok kafe, resto- 


ran, Ryokan tarzı otel, başta kimono olmak üzere el yapımı yerel eşyalar satan dükkan ve butiklere ev sahipliği yapıyor Gion. 

Yemek yemek için oldukça çok seçeneğiniz var ama ben bir çeşit Japon fondüsü olan, et ve sebzeleri kendiniz önünüzdeki tencereye atarak pişirdiğiniz Shabu Shabu'yu öneririm. Yalnız unutmayın ki bu özel yemeği servis eden restoranlarda ayakkabılarınızı çıkaracak ve yerde oturacaksınız... 


125 


ürk mutfağının benzersiz lezzet 


ATIL AD NA TÜRK LE 4 VAN TLE Rİ mirasının kusursuz bir servis anlayışı 


ile birleştiği Fairmont Ouasar 


j T TA T ni e İstanbul içinde yer alan Aila, “Türkiye'nin /N / En İyi Şefi” unvanına sahip Umut Karakuş Bi il NN 4g yönetiminde yepyeni bir Türk kahvaltısı 


konseptine ev sahipliği yapıyor. 


Pe | 7, i / BR N | Anadolu'nun dört bir yanından “coğrafi N M7 / / a işaretli ürünleri” içeren Aila usulü kahvaltı, NR 4 A 4 pe - i o her ayın ikinci ve dördüncü pazar günü, 


z ” P z “ > gerçek lezzet avcılarını bu kez kahvaltıda Fairmont Ouasar Istanbul'da eşsiz bir Türk mutfa8ı sunan ağırlıyor. Açık büfe türü brunch'larda 


aradığını bulamayan ve masaya servis 


Aila, misafirlerini özel lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor. — yapılmasını tercih eden konukların Aila'da, Türkiye'nin dört bir yanından coğrafi işaretli ürünleri ve büyük keyif alacağı bu çok özel kahvalu 


konseptinde, Antakya'nın Sürk peynirinden 


lezzetleriyle Türk kahvaltısının keyfini çıkarabilirsiniz. domal zeytinine, Varto keçi peynirinden Van otlu peynirine kadar onlarca coğrafi HAZIRLAYAN: FİGEN NALAN ÖZKAN fozkan&doganburda.com işaret sahibi özgün lezzet yer alıyor. 


Umut şef, Türkiye'nin bu en nadide 


PP.“ N v | | ürünlerinin yanı sıra şekersiz ev yapımı 


| yi e 
—N elma, armut, domates ve portakal kabuğu 


y 

reçelleri ile Erzincan tulum peyniri üzerinde servis edilen acı biber reçeli, yumurta, şarküteri çeşitleri, tuzlu yoğurt gibi lezzetlere de kahvaltıda yer veriyor. 

Fırından hamur işleri, ekşi mayalı ekmek, pişi, katmer ve böreklerin yanı sıra bu muhteşem damak şenliğinde Aila'nın alameti farikası olan Baharat Kütüphanesi'ni de unutmayan şef, Bodrum'un kalamata zeytinini sumakla, domat zeytini ise aspir otuyla sunarken, Antakya kırma zeytine portakal kabuğu tozu serpiyor. Yeşil zeytinler ise antepfıstığı dolgulu. 

Kişi başı fiyatı 85 TL olan Aila kahvaltıda, tadı damağınızda kalacak tüm bu lezzetlere ek olarak, sıcak humuslu yumurta, kırmızı pancarlı, ıspanaklı ve sade olarak üç tipte sunulan omlet, otlu, Türk mutfağına bakışını “Yarını kaybetmemek için dünün lezzetlerini bugüne uyarlamak ve ileri taşımak” O peynirli, pastırmalı çeşitli pideler, açık tost olarak özetleyen şef Umut Karakuş yönetimindeki Aila, Türk kahvaltısı konseptine yeni bir soluk getiriyor. o gibi alakar seçenekler de mevcut. 
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YENİ STİL, RENK VE MALZEME DENEMELERİYLE LER BAHARA GÜULÜUMSUYOR... 


Antzeyi nasıl 
Ü döle etme 


.—e z , 
Retrorenk paletinde 


var 


if maisonfrancaiseturkey maisonfrancaiseturkey 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iililesle 


TUTKULU İTALYAN YAZA HAZIR 


Sezonun romantik renkpaleti pastel tonlarından geliyor. 
Özellikle lila ve adaçayı yeşiliyle baharı karşılayan tasarımlar, inci gibi zarif detaylarla tamamlanıyor. 
Adımlardan başlayan pastel tutkusu alanını genişleterek 


çantalara da uzanan'renkpaletiyle gönderme y 


şınıyor; uçuk sarıdanpudra rengine stan aşağı.romantik süle 'desbaharın bir diğer 


insky'nin.ünlü “Bahar Ayini” eserinden 


RAHATLIK VE ZARAFET 
BIR ARADA 


Sezonun yükselen trendlerinin buluştuğu Faik Sönmez 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda; blok renkler ve doğal dokularla dengelenen çiçek desenli baskılar, işlemeler ve dantel ön planda. 


Yeni sezonda rahatlığı ve zarafeti yalın bir 


dille anlatan Faik Sönmez'in hit renkleri; haki, pembe ve acı sarı. Sezonun en belirgin trendleri; çizgililer, tiril tiril vualler ve etnik nakışlar. Çiçek desenleriyle işlemeler, baskılar, denim gömlek ve uçuşan elbiselerle harmanlanıyor. 


HELLO. 
LOVES 


Modadan seyahate, teknolojiden suzelliğe en son piyasaya çıkan urunler, en trend etkinlikler... 


Dİ 


e 


becuty. 


e 5 
DEKORASYON TRENDINİ YAKALAYIN Oturma odasından mutfağa, banyodan çalışma odasına ve yatak odalarına kadar birçok kişi siyah ve beyazın kombinasyonu ile dekorasyonda fark yaratıyor. Panasonic Eco Solutions Türkiye de şimdi Thea Optima serisinin siyah çerçeve ile beyaz elektrik anahtarı ya da tam tersi ile bu trendi tamamlıyor. 


ÖĞLE SERVİSLERİ 
BAŞLIYOR 


The St. Regis İstanbul'un içerisinde yer alan iki Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck'ın 
ikonik restoranı Spago İstanbul, 1 
Mart'tan itibaren saat 12:00 - 18:00 arasında müşterileri için öğle servisine başlayacak. Muhteşem teras manzarasıyla tutkunlarını karşılayan mekan, öğle saatlerinde hem iş toplantılarının hem de keyifli buluşmaların vazgeçilmezi olacak. 


4 « a 


YEPYENİ BİR 
YUMUŞATICI 


ABC Sensitive Yumuşatıcı Ailesi hassas ciltlere özel geliştirilen ve boya içermeyen formülüyle giysilere 


bebeksi bakım sağlıyor. 
Bebek doğasına uygun olarak geliştirilen formülü, bebeklerin doğal kokusunun dağılmasına 

izin vermiyor. 
Çocuklarına özen gösteren ailelerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği ABC 
Sensitive Yumuşatıcı 
Serisi dermatolojik 

ve hipoalerjenik 

olarak onaylanan formülüyle onaylı. 


RENGARENK 
BİR KOLEKSİYON 


Çiçek açmış desenler, cüretkar egzotik süsler ve 5'i göstererek çaya davet eden saatle birlikte kraliçe ile hayali bir piknik. Swatch Brit-in koleksiyonu İngiliz kültürünün olmazsa olmaz öğelerini alarak onları son moda detaylar ve tüm dünyaya hitap eden Swatch'a özgü sarkastik bir mizaç ile yeniden yorumladı. Söz konusu İngiliz kültürü olduğunda, geleneksel çay saati vazgeçilmez. 


HAZIRLAYAN: BÜŞRA NAZLAN ÜREGÜL nuregul&doganburda.com 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LETMlitestyle 


Jonathan Cainer'ın yeğeni Oscar Cainer, ünlü astroloğun 150.000'den fazla astrolojik yorum içeren arşivinden yararlanarak oluşturduğu eşsiz bakış açısıyla tüm dünyada HELLO! okurlarına burçları yorumluyor. 


O < BEREN 


< O James Bond bile, tüm o ça- | bukluğu ve yaratıcılığına | |. : , 

© 8 y 8 ; hislerini takip etmen. Kendine güven duymalı rağmen acımasız zamanı ye- ; 
ji : ve cesur olmalısın. 
nemiyordu. Ama sadece sa- ; 
i atleri geriye alamıyor olmamız, geçen zamanı | i daha fazla (ya da daha a2) kontrolümüz altı- | i na alabilmek için bir şeyler yapamayacağımız ; anlamına gelmiyor. Sana 'sonuna kadar mutlu” | i bir hafta vaat etmiyorum. Ama Dolunay'ın et- | ; kileriyle beraber, hikayenin sonunu değiştire- ; i bilmen için hâlâ zamanın var. 


Sarah Jessica Parker 
25 Mart 1965 


Herkes geçmişte yaşadığı bir olaya bakar ve olayların ne- | den bu şekilde gerçekleştiği- nin, insanların neden böyle | tepkiler verdiğinin ve yansı- ; maların nasıl olduğunun izlerini sürebilir. Geç- ! 
mişe dönmenin faydası budur ve bunu hemen hemen her şeyi açıklamakta kullanabiliriz. Sık- : lıkla işlerin nasıl olacağına dair birtakım bek- ! z wa filmlerden oluşmaz. Onlar : lentilerimiz vardır ve gerçekleşen teoriden çok daha azını gösterirler, faz- farklı olduğunda şaşırırız. Bu hafta düşündü- 


günden daha iyi geçecek. 


Değişim bu gezegendeki en doğal şeydir ve gereklidir. Mevsimleri ve gelgitleri, 


anlamına gelmez. En belirgin şekilde, değişim 


görüntüsünden hoşlanmıyorsan, onları istediğin gibi şekillendirmek için zamanın var. 


Geçersiz oy kullananlar, se- | çilen güçler tarafından hoşlarına gitmeyen bir karar çıka- | rıldığında, bununla ilgili şi- i kayet edebilirler mi? Hayatta | da böyledir. Şu an çok dik bir uçurumun kenarında duruyorsun. Etrafındaki her şeyden il- ! 
ham almış durumdasın ve her ne kadar korkuları ya da isteksizlikleri olsa da diğer insanla- | 


men etkileyici bir güç odağı haline gelebilirsin. 


| (23 Haziran -23 Temmuz) 


şekilde üretici bir şeye dönüşebilir. 


ip 


Şu sıralar çok karmaşık ve hassas bir denge rutini sergi- 


bir sendeleme her şeyi altüst 


Sun yol kadar heyecanlı olmayacak. 


Akrep | 
17. yüzyılın oyun yazarı Moliere “En iyi meyve, yavaş 


TEE büyüyen ağaçta olur” demiş- | rı da ateşleyebilecek yeteneğe sahipsin. Tama- | KEL Pe) tr. Sanırım bu, sabrın bir er- ; i dem olduğunu söylemenin süslü bir yolu, Özlü ! 


sözlerin problemi, genellikle birilerini terslemek için kullanılıyor olmalarıdır. Etrafta yargılayıcı şeyler varken, doğruyu bulmak neredeyse imkansızdır. Bu hafta yapılacak en iyi şey, 


Tarih, ilham alan sıradan insanların muhteşem işleriyle doludur. Bu, ister bir ma- 


İİ (3 Kasm-21 Aralik) tematiksel algoritma, ister-Aslan | 


i rin bir etki bıraktığına hiç şüphe yok. Bu hafta Spor salonları, koşan ve pe- ! 
dal çeviren insanlarla dolup taşan oldukça enteresan me- | z kanlardır. O aletleri sadece ; durur halde tutabilmek için ucılık da sende olacak. 
bile harcanan elektriği bir düşün. Eğer eski gele- i neksel egzersiz rutinlerimize dönebilseydik; bu, | çok daha çevre dostu bir hareket olurdu. Belki de i koşu bantları bir jeneratöre bağlanabilir ve koşar- | ken sarf edilen enerji yeniden kullanılabilir hale dönüştürülebilirdi! Şu anki yolculuğun, tam da bu : 


se de sanatsal bir akım olsun, bazı insanların dünya üzerinde çok de- 


sonu ajandanda dünyayı değiştirecek maceralar olmayabilir ama çalışmalarında başarılı olman için gereken her şeye sahipsin. Bir de tükendiğinde ne yapılması gerektiğine dair yara- 


Kral Knut efsanesi, akıntıya hükmetmeye çalışırken kendisini neredeyse boğacak bir 


(22 Aralik-20 Oruk) adamın hikayesini konu alır. 
Başak | 


i re saygı duyan dindar birisiydi. Yaratıcı yazın En iyi korku filmleri, için- ! 
de en fazla kanın fışkırdığı ! 


Bu yine de bir efsanedir. Görünüşe göre adam kendisinden büyük güçle- 


ve bin yıllık sislerin sayesinde denize bağıran adam olarak anılıyor. Eğer mücadele etmek yerine beraber çalışacağın güçlerinin farkına va- 


, rırsan, mükemmel bir gelişim kaydedeceksin. 
lasını değil. Gerilim gerçektir ama gölgeler- i de saklanır ve boşlukları bizim hayal gücü- : i müz doldurur. O içinde parladıkları karan- | lıktan çıkarıp açık bir alana aldığında, onla- | i rı bilinmeyen tehditlerden yardımsever bir i arkadaşa dönüştürebilirsin. Bu hafta, o bak- ! 
i mak istemediğin yerde saklı duran çok hoş | : bir şey keşfedeceksin. 
günleri ve geceleri, aydın- i 

ğ lanmayı ve cehaleti getiren ! 
yaşam gücünün ta kendisidir. Bundan korkma- ya ya da buna içerlenmeye gücümüz yetmez. | Elbette bu, her değişimin mutlaka iyi olduğu liyorsun. Her ne kadar ufak harekete bağlıdır... Eğer yoluna çıkan şeylerin ! iğ i ; edecek gibi gelse de bazen ufak bir baskı en iyi şekilde performans göstermene sebep olabilir. ! 
: Elbette, içinde bulunmak için bundan çok daha | basit ve güvenli yerler var ama bu heyecan ve- i ren durum, seni daha önce bilmediğin başarı- | İ larla ilgili tetikleyebilir. İşleri yapmanın en kolay ve mantıklı yolu, takip etmeye meyilli oldu- 


Yeni arkadaşlıklara açık olmalısın. 


m“ Kova 
AMA Hollywood'un altın yılları- 


nın muhteşem kadınlarından birisine muhtemelen tah- 


AA birisine min ettiğinden daha çok şey 


borçlusun. Hedy Lamarr, 1940'larda beyazper-Terazi vr Gurme 

i verdiğinde, müttefik torpidolarının sıkışmasını 

engelleyen bir radyo kılavuz sistemi geliştiril- i mesine katkıda bulunmuştur. Ama yıllar sonra, 


denin büyük yıldızlarındandı. Ama savaş patlak 


o bilgileri, bugün tadını çıkardığımız ağsız ile- 


i işimi geliştirmek için kullandı. Muhteşem fikirler, bu hafta şaşırtıcı paketlerde gelecek. 


Birileri bir yerlerde sürekli dünyanın sonunu tahmin etmeye çalışıyor. Ben de bir şekilde bir tahmin işinde yer aldığımdan, insanlar bazen bu sonun ne zaman geleceğiyle ilgili sorular soruyor. Sonla ilgili düşünüp endişelenmektense, enerjilerini yeni bir başlangıca vermelerini öneriyorum. Söz konusu bu tavrı, bu hafta kişisel yaşantına uygulayabilirsin. Enerji kaybolmaz, 


(20 Şubat - 20 Mart) 


i transfer olur. Nereye odaklanmaya karar verir- 


sen ver, yeniden canlandırabilirsin. 
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Bi Tıkla, 


MAG o 
Kuryen Kapında! 


Hemen indir, MNG Kargo şuben cebine gelsin. 
e Kurye çağırma * Gönderi takibi e En yakın şube bilgisi e Fiyat hesaplama * Hizmetler e Kampanyalar 


HEMEN İNDİR! 
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